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20. y.y. da ortaya bir çok sanat üslubunda dönemin siyasal gelişimine bağlı olarak ulusal içerikli çalışmalara rastlanmaktadır. 1786 Fransız İhtilali ile başlayan ulusal hareketlenmeler 20. y.y. 'a gelindiğinde bir ivme kazanmış, özellikle de, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yoğun olarak etkisini göstermiştir. 

Savaşın yıkıcı yüzüyle karşı karşıya kalan toplumların, içine düştükleri belirsizliği sorgulamanın bir yansıması olarak bir çok ideolojik hareket ortaya çıkmış, çözüm yolları üretme çabası içerisine girilmiştir. Bunlar arasından Ulusalcı yaklaşımlar büyük kitleleri etkisi altına alan bir hareket olarak dikkat çekmektedir. 

Başta Avrupa olmak üzere, Rusya ve Amerika'da farklı kılıklarda olan ulusalcı hareketler, iktidarda söz sahibidir. İdeolojik isimleri her ne olursa olsun ( Faşizm / Komünizm) kendi sistematiği içerisinde birer ulusal yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Bu noktada, sanat ve özelliklede resim sanatı, ulusal bir bilincin oluşturulmasında öğretici yönüyle öne çıkmış ve bu dönemde ortaya konan eserlerin pek çoğunun temasını da milli duyguları ateşleyen, ulus olma bilincini vermeye çalışan 


eserler oluşturmuştur 
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Works which deal mainly with national are met depending on political development of that age at most of art styles appearing in 20th century. National actions, which had started with the French Revolution in 1786,had hastened in 20th century ,especially after World Warl, they showed their effects densely. Societies confronting with destructive aspect of the war were starting to interrogate the indefiniteness in which they were being. Many ideological actions appearing at this age were producing solutions. Nationalist approaches through them had begun to have influence on huge masses. 

Initially in Europe, nationalist started to come in to power and then in Russia and in America. No matter whatever ideological names they do bear (Fascism - Communism), they appear as national approaches in their own systematic. 

At this point, art and especially drawing art appeared with teaching side at forming a national conscious and the works of art, provoking national emotions and trying to 


make conscious of being nation, formed the theme of most of works created at this age. 


ÖNSÖZ 


20. y.y. ile birlikte Dünya'da başlayan ulusalcı yöneliş; başta Avrupa olmak üzere, Rusya ve Amerika'da doğal bir sonuç olarak da Türkiye'de etkilerini göstermiştir. Tüm Dünya'yı saran ulusal hareketlenmeler, İmparatorlukların yıkılmasına, birçok yeni devletin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Emperyalist düşüncelerle başlayan, tüm dünyayı kasıp kavuran, I. ve Il. Dünya Savaşlarının ardından Ulusalcılık, tepkisel bir sonuç olarak etnik milliyetçiliğe dönüşmüştür. 
Ulusalcılığın yansımaları Avrupa'da Faşizm, Rusya'da Komünizm, Amerika'da Liberalizm kılığındadır. 

Ulusal kimliğe bürünen devlet organizasyonlarında, ulusal yapılanmayı tamamlamak adına hükümetler çok çeşitli uygulamaların yanında, ulusal kültürlenme adına sanatsal eylemlere de ağırlık vermişlerdir. Sanatın anlatımdaki etkileyici dili, ulusal propaganda için vazgeçilmez bir öğreti elemanı olarak kullanılmasını kaçınılmaz kılmıştır. 

20. y.y. Resim Sanatında Ulusal Eğilimler konulu tez çalışmamız, Primitif çağlardan günümüze değin, erk merkezlerinin öğreti ve propaganda malzemesi olarak kullanılagelmiş sanatın, 20.y.y.'da her ulusun kendisine has evrensel anlatım diline sahip oluşunun neden-sonuç ilişkisini kurma, evrensel niteliğe sahip sanatın ulusalcı fikirlerden etkileşimini sorgulama ve sanatın kültür yapılanmasındaki rolünü vurgulama amacındadır. 

Sanattaki Ulusal yönelişi irdelemeye başlamadan önce bu yönelişe giden süreçteki ulusalcı yükselişin sosyal-siyasal bakış açısıyla incelenmesi kaçınılmaz olmuş, 
20. y.y.'da meydana gelen ulusalcı eğilimler, Avrupa, Rusya, Amerika ve Türkiye ölçeğinde ele alınmış, ulusal eğilimlerin resim sanatı üzerindeki yansımaları örneklerle gösterilmiştir. 

Böylesi bir çalışmayı gerçekleştirmemdeki katkılarından dolayı, eğitimci kimliğiyle beni yönlendiren danışman hocam Yrd.Doç.Fevziye EYİGÖR PELİKOĞLU 


başta olmak üzere, her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma teşekkür ediyorum. 


Erzurum, 2008 Kürşat BUDAK 


GİRİŞ 


20. y.y'a gelindiğinde Dünya, Fransız İhtilali'yle temellenen ulus-devlet” fikrini yoğun olarak hissetmeye başlayan ulusların kendilerine ait devlet yapılanmaları kurma 


çabaları ve bu yapılanmaları Dünya'ya kabul ettirme mücadelelerine sahne olacaktır. 


Daha önceleri ilkel de olsa ulus-devletlerin varlığı bilinmektedir ancak bu dönemde duygusal ulusallık olarak değil, az yada çok ulus bilincini sürdürmeyi devam ettiren toplumların ideolojik ve sistemli bir ulusal devlet sahibi olma gayreti içerisinde oldukları görülür. Bunda Fransız İhtilali kadar hiç kuşkusuz 1. Dünya Savaşı'nın ana 


etmeni emperyalist düşüncenin rolü olmuştur. 


Savaşın yıkımını yaşayan uluslarda yeniden toparlanmaya çalışma sürecinde fikirsel yoğunluk çeşitli ideolojilerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Bu dönemde çok çeşitli ideolojik yaklaşımların fikir dünyasında yerini aldığını görmekteyiz. "1900'lerin başından itibaren Avrupa kültürel ve toplumsal alanda yeni ideolojilerin arayışı içerisindedir. 

Savaş ile yaşanılan büyük kayıplar ve tahribat, her iki taraf içinde ciddi kayıplara sebep olmuştu. Özellikle sosyal alanda yaşanan bu tahribata suçlular arayan uluslar ya karşılarında potansiyel bir düşman ulus belirlemiş yada iç hesaplaşmaya dönerek idarecilerini sorgulamaya başlamışlardı. İdeologlar boş durmuyor, kendi fikir dünyalarında çözüm ve kurtuluş reçeteleri üretmeye çabalıyorlardı. Bu dönemde ortaya çıkan ideolojilerden öne çıkanları genellikle radikal ve militarist bakış açısına sahip olan faşizm ve komünizm olmuştu. Her ikisi de ulusal yaklaşımlara sahip olan bu iki zıt ideolojinin aslında benzer tarafları da oldukça fazlaydı. Özellikle, saldırgan tutumları ve muhaliflere tahammülsüzlükleri... Avrupa'da Faşizm Rusya'da komünizm büyük kabul görmeye başlamıştı. Her iki ideoloji de uluslarının yaşadığı toplumları içine düşmüş olduğu karmaşadan ve yozlaşmadan kurtarmada tek çözüm olarak kendilerini sunmuşlardı. Yeni yüzyılda ulusların tek kurtuluşu; tek millet, tek dil, tek din olmak 


kaydıyla inşa edilecek devlet yapılanmaları olarak kabul görmeye başlamıştı. 
Söz konusu süreçte, Rusya Sosyalizm'e, Almanya Nasyonel Sosyalizm'e, İtalya Faşizm'e, İspanya Frankist bir yönetime geçmiştir. Çok çeşitli etnik yapıdan meydana 


gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde de, bu farklı etnik toplulukların tek bir ulus 


haline getirilme çabaları görülmektedir. Kültürel ve etnik anlamda Avrupa'nın bir uzantısı olması ve Fransa ile İngiltere'nin müdahalelerinin devamlı hissedilir olması, 


özgün bir ulus yaratılması ihtiyacını doğurmuştur. 


Tüm bu siyasal hareketlilik içerisinde devletleri oluşturan toplumların hakim kültür meydana getirme çabaları ve kendi ulusal burjuvalarını oluşturma kaygılarıyla, saf bir ulus ve ulusal kültürlenme çabaları kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda kendi ulusal kültürünü oluşturmaya çalışan topluluklar, (o toplulukların fikir dinamiğini oluşturan entellektüeller), birlikteliği tetikleyecek, aktif hale getirecek bir çok eylemde 


bulunuyorlardı. 


Bizim açımızdan incelenmeye değer olan; resim sanatının, ulusal yapılanmada oynadığı rol ve 20. y.y. resim sanatındaki ulusal eğilimler olacaktır. Ulusal devlet yapılanmaları, fertlerini dinamik bir yapıda birleştirmek için üretmek ve üretimi teşvik ederek bir kültürlenme aracı olarak kullanmak durumundadır. Çünkü üretim, doğası gereği taraflandıran, biçimlendiren bir güçtür. Resim sanatı, topluma ulus olma bilincinin verilmesinde, o topluluğun burjuvazisinin belirlediği ulusal rollerin 


belletilmesinde öğretici rolüyle incelenmeye değer bir alan yaratmaktadır. 


BİRİNCİ BÖLÜM 


1. 20.Y.Y. AVRUPA'SINDA ULUSAL EĞİLİMLER VE RESİM SANATINA YANSIMALARI 


1. Dünya Savaşı sona ermiş, kaybedenler ve kazananlar, savaşın yıkımını tamir etme çabalarına girişmişlerdi. Savaş her iki tarafa da ekonomik anlamda büyük kayıplara neden olmuş, özellikle, savaş sona erince, kazananın olmadığı 


sosyal tahribatın neticeleri hissedilmeye başlandığında ortaya çıkmıştı. 


Devletler, yenilgilerinin sebeplerini sorguluyor, kayıplarını en kısa sürede telafi etmenin yollarını arıyorlardı. Tüm Avrupa'da sosyal bir çöküş yaşanıyor, ekonomik yoksulluk ahlaki yıpranmayı da beraberinde getiriyordu. Bu süreç içerisinde her ulus kendi devlet yapısını güçlendirmek için ve elbette kendi sosyal yaşamını düzene koymak için arayış halindeydi. Faşist eğilimlerin tepkisel bir yöneliş olarak Avrupa'nın neredeyse tamamında kabul gören bir kurtuluş reçetesi haline geldiğini söylemek mümkündür. Faşizm, İtalya, Almanya ve İspanya'da iktidara gelmiş, İngiltere, Fransa, 


Amerika, Japonya ve Güney Amerika Ülkelerinde de bir ideoloji olarak hissedilmiştir. 


İdeolojik olarak bu hareketlerin ortak noktası; milliyetçilikle sosyalizmi birleştirme (o iddiasıdır; o ©...“Sosyalizm” anlayışının ifade ettiği Ookollektivist düşünce, uygulama esnasında farklı sınıfların ortak bir milliyet ve ırk çıkarına bağlılık anlayışında birleştirilmesi şeklini almıştır. Bu toplumsal militarizm ve faşizmin savaşa 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yönelik doğal eğilimi yoluyla güçlendirilmiştir 


Ulusu bir hedefe yöneltmek ve ulusal kalkınmanın tek yolunun sistemli bir ulus bilinciyle donatılmış bireylerden oluşturmak düşüncesiyle hareket eden faşist ideoloji, topluma ulusal kollektif bilinç ve bireye ulusal bir yaşam tarzını, rolünü ve düşünüş şeklini dayatmak için tüm yolları kullanmak durumundaydı. Ulus bilinci vermek için, "Faşizm, doğrusal tarih anlayışı yerine döngüsel bir yeniden doğuş ve canlanma tezini savunmuş ve kayıp bir “altın çağ'a dönüş hayali yaratmıştır.” i 


Ulusal gücün, bireyin kendi geçmişinde var olan doğal bir yaratılış mucizesi olduğu 


savını ileri sürmüş, topluma mensubu olduğu ulusun erdemliliğini, yüceliğini 





: Toby, Clark, Sanat ve Propaganda, Sanat ve Kuram, Ayrıntı Yay. 5.65 
? Clark, Age. s.75 


destanlaştırarak anlatmış ve doğal olarak o yüce ulusun bir parçası olarak bireyin kendisine yüklenen ulusal rolü bir ayrıcalık olarak benimsemesini sağlamaya 


çalışmıştır. 


Birey, o yüce varlığın bir parçası olmanın bahtiyarlığını duyacak ve o yüce varlığın hak ettiği yeri tekrar elde etmesi uğruna her türlü zorluğa göğüs gerecek gücü kendisinde bulacak, bulmakla kalmayıp bu mücadelenin dinamik bir parçası da olacaktır. Birey, geçmişte ulusunun yaşadığı altın çağın özlemini duyacak, tekrar yaşamanın gerekleri ne ise o uğurda gerekli her türlü mücadelede kendisine verilen rolün gereğini büyük bir arzu ile yerine getirecekti. Ancak; ulusal yönelişler her toplumda farklı şekillerde yorumlanmıştır. Örneğin: Almanya'da geçmişe özlemi ve kayıp altın çağ'ı yeniden yakalamaya çalışma şeklinde yorumlanmışken, İtalya'da ilerlemeyi, gelişmeyi ve sanayileşmenin ulusu yücelteceği şeklinde yorumlanarak 


geçmiş reddedilmiştir. 


Avrupa'nın tümünde ulusal yönelimler olmakla birlikte İtalya ve Almanya'da sanat üzerinde doğrudan bir etki ortaya koyulduğu görülmüştür. Daha önce de bahsedildiği gibi, savaşın geride bıraktığı ağır tahribata sorumlular aranırken, hiçbir toplum, kusuru kendi özünde bulmamıştır. Mutlak suçlular, ya kendilerini geçmişte yöneten idareci zümrelerdi veyahut da kapitalist emperyalist uluslardı. Almanya'da ulusal yönelişi kontrol etmeyi başararak iktidara gelen Nasyonal Sosyalizm, ulusal tahribatın sorumluları olarak, başta Yahudiler olmak üzere diğer kapitalist ve emperyalist ulusları hedef almış ve kendi ulusal kurtuluş mücadelesinde “düşman? 
unsurlarla mücadeleyi eş anlamlı tutmuştur. Nasyonal Sosyalizmin lideri Hitler'e göre, üstün Alman ırkı, başka ulusların kendilerini yok etmek için ortaya koyduğu oyunlarla mücadele etmeli, gerekirse kendi varlıklarına kast edenleri yok etmeliydi. Bunun Alman Ulusal Sanatı'na yansıması da aynı şekilde biçimlenmeye başlamıştı. "Naziler için sanatsal yöneliş, tek bir ideolojik-tipolojik yöneliştir. O da üstün ırkın yaratılması 


açısından demagojik bir güç göstergesidir."” 


Bu anlamda Almanya'daki ulusal yorumlanışın bir neticesi olarak tüm avangard sanat akımları dışlanmış ve hatta kapitalist emperyalist ulusların kendi uluslarını 


yozlaştırmak için kullandıkları bir yol olarak nitelendirilmiş ve aşağılanmıştır. Nasyonal 





* Aydın, Şimşek, Siyasal Tarih Sürecinde Sanat Ve İktidar, Ümit Yayıncılık, s.194 


Sosyalizm'in ulusal sanat olarak seçtiği üslup, klasisizm etkileri barındıran Toplumsal Gerçekçilik olmuştur. Hitler'e göre;"Sanatın amacı, ilerlemekte olan halkın gerisinde kalarak uzaklaşmak değil, ileriye doğru canlı bir atılımı sembolize etmektedir." * Bu fikir doğrultusunda, birer öğreti unsuru olarak şekillendirilen sanat yapıtının dili, halkın anlayacağı yalınlıkta ve gerçeklikte olmalıydı. Resimlerde işlenen konular ve betimlenen figürler klasik çağı çağrıştırmakla beraber, geçmişe olan özlemin o güne yansıtılması ve ideal ulus formatının şekillendirilmesine yönelikti. Çünkü; Nazizm'in amacı, "Her şeyden önce tek bir ruhtan doğan, her yerde aynı olan ve tek bir merkezden sosyal yaşamın her alanına sistemli olarak yayılan Alman halkının tümden 


5 eti Se, 
düzenlenmesidir." 


İtalya'da ise Mussaolini liderliğindeki ulusal iktidar, İtalyan halkının çağdaş, modern ve gelişmiş bir yapıda, ulus olarak ileri atılmasını hedeflemiş, geçmişte kendisini yöneten basiretsiz, köhne sistemi reddederek yeniden yapılanma çalışmalarına girişmiştir. Sanayileşmenin toplumsal kalkınma ve ulus olarak 'yüce' olmakla eşanlamlı algılandığı bir bakış açısı gelişmiştir. Bu anlamda, geçmişe ait birçok şey reddedilmiş, yeni bir ulus yaratılmaya çalışılmıştır. Diğer uluslarda olduğu gibi İtalyan Faşizmi'nde de sanatsal eğilimler gelişmiş ve yaratılmak istenen ulus modelinin kültürlenme sürecinde sanat yapıtına görevler yüklenmiştir. Hatta, "Fütüristler, ideallerini gerçekleştirebileceklerine inandıkları faşizmi savunmuşlar, ona açıkça destek olmuşlardır. İtalya'da faşizmin güçlenmesi ile birlikte, İtalyan Faşist Partisi'ne 


çalışmışlar, İtalyan Faşizmi'nin kültür ve sanat örgütlülüğünü üstlenmişlerdir." i 


Burada İtalyan Faşizmi ile Alman Faşizmi'ni ayıran belirgin nitelik, Alman Nazizmi'ne nazaran İtalyan Faşizminin sanata bakış açısının daha az baskıcı bir tutum sergilemesive sanatı nispeten daha özgür bırakmasıdır. Avrupa'da gelişen bu ulusal yönelişin en belirgin özelliği, toplumların sosyo-ekonomik kalkınmışlığından çok kültürel anlamda uluslaşma çabalarına ağırlık vermeleridir. Bu anlamda, 20. y.y. ulusal eğilimleri çerçevesinde topluma ulus olma bilincinin verilmesi adına resim sanatının önemli bir öğreti unsuru olarak kullanılmasının yanı sıra, birçok sanat yapıtının temasını 


ulusal eğilimlerin oluşturmasıdır. 





* Yahşi, Baraz, “Entartete Kunts” (Dejenere Olmuş Sanat), Genç Sanat ( Güzel Sanatlar Dergisi), Sayı: 52, s.8 
5 Clark, Age. s. 84 
© Şimşek, Age. 5.163 


1.1. 20. y.y.'da Avrupa'da Ulusal Yapılanmalar 


Dünyayı 1. Dünya Savaşına getiren emperyalist yayılmacı düşünce savaşla birlikte dünyayı ve özellikle de Avrupa'yı köklü değişikliklerin kucağına atmıştı. Savaşın yıkımları arasında kalan, milyonlarca insanını savaş alanında yitiren, ekonomik anlamda yıpranmış Avrupa devletleri yeni arayışlar içerisine girmişlerdi. Özellikle fikirsel anlamda fırtınalı bir süreçti bu. Zira savaş sadece cephede yaşanmamış, sivil tahribatı yüksek olmuştu. Savaşların doğal neticesi olan ekonomik kayıplar, fakirlik, ahlaki çözülmeyi beraberinde getirmişti. 
Bu kaotik ortamda her ulus kendi yaralarını sarmakla meşgulken, içine düştüğü hem ekonomik hem de sosyo-kültürel çözülmüşlüğü ve halk üzerinde meydana 


gelen yılgınlığı onarmanın ve yeniden güçlü toplumlar olmanın yollarını arıyorlardı. 


I.Dünya Savaşı'na götüren süreç incelendiğinde, Sanayi Devrimi ile başlayan kapitalist düşünce ile imparatorlukların hem hammadde hem de iş gücü elde etmek için yayılmacı politika izlemelerinin önemli rolü olduğu görülmektedir. Zira, "Kapitalist toplum imgelere dayanan bir kültür gerektirir. Satın almayı hızlandırmak, sınıfsal, ırksal ve cinsel zedelenmeleri uyuşturmak için sonsuz miktarda eğlence sunmak zorundadır. 
Doğal kaynaklardan daha iyi yararlanmak, üretkenliği arttırmak, düzeni korumak, savaşlar açmak, bürokratlara iş yaratmak için sonsuz miktarda bilgi toplamak gereksinimi işindedir." i 1.Dünya Savaşı'na götüren bu düşünce şekli, savaş ertesinde sorgulanmaya başlanmış, ulusal tahribatın onarılması için arayışlar yoğunlaşmıştı. Bu dönemde ulusalyönelimlerin güçlenmesi ile birlikte, "Avrupa'da milli devletler egemen 


siyasi yapılar haline geliyor, İmparatorluklar için tehlike çanları çalıyordu." i 


Nitekim © Avusturya-Macaristan oİmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu parçalanmışlardı. Almanya'da ve İtalya'da iktidar olan Faşizm'in ulusal bakış açısı organik bir bütünlük ifade ediyordu. "Faşizm'de bedenin yorumlanışı, en üst aşamada bedenin devlet için bir model olduğu bir metafor desteklenmiştir. Bedenin organları gibi devletin bölümleri de uyum içinde fakat eşit olmayan bir şekilde çalışmalıdır. Başın kol 


ve bacaklar üzerinde egemen olması gibi hükümette insanlar üzerinde egemendir. 





7 Susan, Sontag, Fotoğraf Üzerine, Altı Kırkbeş Yayınları, 6.21 
S M..Naci, Bostancı, “Mhp'deki Halkçı Dönüşüm”, Zaman Gazetesi, s.20 


Yinede hükümet ile halk birbirine organik olarak bağlıdır ve ulusla böyle 


kaynaşmaktadır." 


Avrupa'da ulusal yönelişin bir neticesi olarak, diğer toplumlara kapalı, içe dönük devlet yapılaşmaları gelişmiştir. İspanya, Almanya ve İtalya iç dinamiklerini harekete geçirmek, toplumlarını dış güçlerin yozlaştırıcı etkilerinden korumak adına -söylemlerinin muhalefetle karşılaşmaması için- katı bir ideolojik baskı 


oluşturdukları görülmüştür. 


Bir başka deyişle, kendileri gibi düşünmeyenleri ve başka ulusları birer hasım olarak belirleyip halklarına da bu şekilde empoze ederek -toplumlarını yalnızlaştırarakdış etkilerden izole etmeye çalışıyor ve aynı zamanda tek kalmışlığın verdiği psikolojik baskı ile birbirlerine yakınlaştırmaya, tek vücut haline getirmeye çalışıyorlardı. 
Faşizm'in militarist yönüyle de kendileri dışında kalanları ya pasifize edilmesi gereken ya da yok edilmesi gereken potansiyel tehdit unsurları gibi göstererek kendi uluslarını militanlaştırıyorlardı. İtalyan Faşizmi ve Alman Nazizmi bu fikir ile bilediğine inandığı topluluklarını ulusal hınç ile de besleyerek tüm dünyayı saracak ikinci büyük felakete doğru yol alıyorlardı. Çünkü ulusal yönelişin radikal yorumlanışı olan Faşizm, özü itibariyle kendi ulusu dışındakileri daima bir tehdit olarak algılamak veya yok etmek 


yada kendilerine bağlı hale getirmek gibi bir düşünce ile varlığını devam ettirebiliyordu. 


20. y.y. Avrupa'sı imparatorlukların parçalandığı, ulus devletlerin ortaya çıktığı ve kendini güçlü hisseden ulusların diğer zayıf ulusları egemenliği altına alma çabasında bir görünüm arz etmektedir. Avrupa'daki ulusal yönelişin en belirgin özelliği, Faşizan bir bakış açısıyla ulusallığı yorumlamaları ve emperyalist bir güdüye sahip olmaları ile 


birlikte bunu daha sistematik ve bilinçli bir ulusal bakış açısıyla ifade etmeleridir. 


1.2. Avrupa'daki Ulusal Yapılanmaların Resim Sanatına Yansımaları 

Ulusal yönelişin sardığı Avrupa'da, iktidara taşınan ulusalcı partiler, kendi ideolojik yaklaşımlarıyla ulus kavramını yorumlamış ve bu bakış açılarıyla toplumlarını ulusal bir bilince kavuşturmaya çabalamıştır. Bunun için Ulusal bir kültür oluşturmak 


adına, sanatın evrensel dilini kullanmayı ihmal etmiyorlar, sanatçılar da kendilerine 





? Toby, Clarc, Sanat Ve Propaganda, Sanat Ve Kuram, Ayrıntı Yayınları, s.95 


yakın buldukları ulusal hareketlerin kültürlendirme çabalarına sanat yapıtları ile katkı 


sağlamaya çalışıyorlardı. 


Almanya ve İtalya ile birlikte birçok Avrupa ülkesinde ulusal eğilimler güçlenmişti, ancak zaten dünyanın pek çok yerinde ulus temelli devletler bulunmaktaydı. Bu ulusal devletlerin çoğunluğu romantik bir milliyetçilikten başka pek de sistemli bir ulusal fikre sahip değillerdi. Ulusal yönelimi bir ideoloji haline getiren Almanya ve İtalya'da militarize bir ulusalcılık kendini göstermekteydi. Faşizm olarak nitelenen bu yaklaşım, ulusalcılığı kendinden olmayanlardan ayrışarak öz varlığını daha yükseğe koymak olarak yorumlamıştı. Bu da, beraberinde bir ideolojik öğretiyi 


getiriyordu. 


Kendi ulusallık anlayışlarını toplumlarına anlatma, öğretme ve kitleleri bu amaç doğrultusunda yönlendirme çabaları propaganda çalışmalarını da beraberinde getirmiştir. 20. y.y.'ın ilk yıllarını dikkate aldığımızda, çok düşük olan okur-yazar oranı, ulusal öğretinin görsel unsurlar ve sanat dili ile yapılmasını zorunlu kılıyordu. Bu amaçla iktidarlar kendi sanat kurumlarını oluşturmaya başladılar. Bu süreç esnasında 


kamusal sanat, ulusal kimliğin ifade biçimlerini yeniden dile getirme işlevini görmüştür. 


Almanya'da "1929'dan beri avangard akımlara karşı bazı lokal gruplar 'Germen kültürüne karşı suç' sloganı altında birleşerek avangard sanatı eleştiriyorlardı. Ressam ve sanat yazarı Wolfgan Wildrich'in 'Sanat Abidesini Temizle' broşürü ise o dönemde Nazilere yalnızca 'Entartete Kunst' fikrini vermekle kalmamış, Alman Milli Sanatı'nın belirleyici formunu sosyal arenada da duyurmuştur. Görüldüğü gibi Nasyonal 


Sosyalistlere ilk uyarının sanatçılardan gelmesi oldukça şaşırtıcıdır." "“ 


Bu anlayışı kabul eden Alman Ulusalcıları kendi ulusal kimliklerini yeniden inşa etmeye çalışırken, kültürel alanda ulusal sanatlarını belirlemiş oluyorlardı. Hitler, bu konudaki düşüncesini şu ifadeyle belirtmişti. "Sanatçı, sanat için yaratmaz diğer kişiler gibi halk için yaratır." — Almanya böylece tüm avangard sanat akımlarını reddederek ulusal sanatını klasik bir üsluba sahip olan “Toplumsal Gerçekçilik? olarak belirlemişti. 
Bu anlamda ortaya konan tüm sanat yapıtlarının bir tek ortak gayesi olmalıydı, o da ulusal bilinci öğreten ve ulusal kimliğe uygun temaları taşımasıydı. Faşizmin, ulusal 


bütünlüğü organik yapıda tasavvur etmesinin yansıması olarak, toplumun bireyleri ve 





X Yahşi, Baraz, “Entartete Kunts” (Dejenere Olmuş Sanat), Genç Sanat ( Güzel Sanatlar Dergisi), Sayı: 52, s.2 
Baraz, A.g.e. 5.8 


ulusal bütünlük içerisinde verilen rollerinin öğretilmesi gerekmekteydi bunu yaparken de sanat yapıtının, basit, kolay anlaşılır öğreti dilini kullanması gerekiyordu. Sanatsal olanın, siyasal olandan daha çok ve daha iyi ve daha ileri olarak insanı içerdiğine 


inanılıyordu. 


Sanatın dili kullanılırken dikkat edilmesi gereken (ulusalcılar açısından) kendi sanatsal üsluplarını da ortaya koymaktı. Bu anlamda, geleneksel kültürün ve sanatın yüksek kültür statüsünü kullanan propagandacılar, müzedeki yağlı boya bir tabloyu ilk bakışta elit bir ortamdaki bir obje olması nedeniyle düşmanca algılayabilecek işçi sınıfı izleyicisinin yabancılaşma tehlikesini göze almak zorunda kalmışlar, bu tehlikeye karşı koyabilmek için güzel sanatlar ve kitle kültürünü birleştirmiştir. Bu amaç için birbirleri ile bağlantılı iki stratejiyi kullanılmıştır; bunların birincisi, resim ve heykellerin sergilendiği mekanları değiştirip, tablo ve heykel röprodüksiyonlarının ortak milliyet duygusunu yaratacak şekilde filmler, afişler, kartpostallar, reklamlar ve dergilerle çoğaltılması, ikincisi de, bir tablonun bir film afişi ya da pornografik poster biçiminde 


yapılarak sanatın popüler kültürün şifrelerine göre uyarlanmasıdır." 


Sanatı, ulusal bir kültürlenme aracı olarak kullanan ulusal yönetimler, sanat eserinin üslubundan, sanat yapıtının temasına değin tümü üzerinde baskı oluşturmuşlardır. Ancak, bunun tümden bir baskı olduğu elbette söylenemez, çünkü; sanatçılar da kendi ulusal yaklaşımları doğrultusunda tamamen özgür olarak ulusal içerikli çalışmalarda da bulunmuşlardır. Burada söz konusu baskı aykırı düşüncelere uygulanmaktaydı. Ulusal yönetimler, kendi tasarladıkları ulus fikrine göre kitleleri yönlendirirken, bireylere verilen rollerin, -zihinlerinde- sanat aracılığı ile, ulusal kimliklerin, şekillendirmeye çalışıyorlardı. "Nazizm'in, sanat ve gerçek yaşamda bedeni elealış biçimi ırkçı teoriler, kadın ve erkeğe ayrı ayrı biçilen roller ve ulus devletin organik bütünlüğü kavramlarının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur." “Ti. Reich dönemi boyunca resmi mekanlarda sergilenen pek çok resimde annelik konusu işlenmiş, 


alt metninde anneliğin manevi yüceltilişi elealınmıştır. ” 


Alman Faşizm'i (Nasyonel Sosyalizm) bu anlamda, ulusal sanat çalışmalarında 


avangard akımları reddetme gerekçesi olarak, tüm bu akımların toplumun kültürel ve 


2 Aydın, Şimşek, Siyasal Tarih Sürecinde Sanat Ve İktidar, ümit Yayıncılık, s. 20 
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ahlaki yapısını bozduğunu savunmuştur. Sanatta kullanılan, Toplumsal Gerçekçilik üslubunun tercih edilme sebebi, Kayıp Altın Çağ'a yeniden dönüş özlemidir. Kendi ulusal kimliğini oluştururken istediği ulus formuna sokabilmek için, faşist ideologların sanattan azami derecede faydalanması doğaldır. Çünkü, sanat, binlerce tanımı olan, yüzlerce çeşitliliğe dönüşebilen, hem çok yaşlı hem de çok genç bir büyücüdür. Kendini efsunlar, tüketicisini, sıradan bireyi, ilgisiz toplulukları, akıllı insanı, namusluyu, 


© Ulusalcı iktidarların, 


namussuzu, ahlaklı olanı da, ahlaksızı da etkileyebilmektedir. : tebaalarını ulusal bilince kavuşturabilmek için sanatı bir öğreti olarak kullandıkları muhakkaktır. Çünkü, sanat yapıtı yazılı anlatıma kıyasla daha pratik ve basit bir anlatım yoludur. İletinin kodlaması çok kısa, çarpıcı, dikkat çekici, kolay akılda kalıcı olmalıdır. 


7” Bunun için, ideolojik öğretinin en kolay yolu sanatın kullanılmasıdır. 


Alımlayıcı (izleyici) sanat eserini izlerken, aslında verilmek istenen ulusal bilinci de edinmekteydi. Sanat eserinin konusu ve anlatım üslubu alımlayıcı üzerinde sadece bir iletinin okunması olarak kalmıyor, kendisine sunulan o kimliğe kendini kaptırarak kendisini düşüncelerinde özdeşleştirmesini de sağlıyordu. Topluluklar ulusal bilinci edinirken kendilerine verilen rolü zihinlerinde kabul ediyorlardı. Zira bu yönü ile 


sanatın etkileyici dili topluluklar üzerinde cezp edici bir etki bırakıyordu. 


Ulusal bilincinin yeniden edinilmesi amacıyla Alman Faşizmi XX. y.y.'ın en yaygın ve en uzun ömürlü sanat yaklaşımlarından biri olan Toplumsal Gerçekçiliği benimsemiştir. * Toplum için ulaşılması gereken bir hedef olarak Alman Faşizmi, ulusun eski çağlardaki gibi saf-ari olması ve organik bir bütünlük içerisinde olması 


gerektiği özlemini kayıp altın çağ olarak adlandırmış, kurgulanmıştır. 


Örneğin;"Il. Reich dönemi (1933-1945) sanatsal etik ve toplumsal değerleri birleştiren “ebedi değerler? düşüncesi sanatın temel türü olan manzara resminde, kırsal yaşamın pastoral imgeleriyle ifade edilmiştir. Mesela, "Çalışmanın ödülleri" isimli resimde, doğayla uyumlu yaşayan ve çalışan köylü topluluğu konu edilir. Tarımsal iş gücü Sovyet Sanatı'nda da sık işlenen bir konu olmasına rağmen, konunun faşizan örneklerinde Sovyet Komünistlerinin düşkün olduğu modem traktörler nadiren görülür. 
Kırsal bir cennette yaşayan köylüler eski moda teknoloji kullanmakta ve belirsiz bir 


dönemin kıyafetlerini giymektedirler. Ünlü bir nazi sloganı olarak bilinen ve 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anavatanlarına kök salıp genetik olarak saf ırklarının üremesini sağlayan halkı - genellikle tohum ekme ve ekin kaldırma tasvirleriyle- betimleyen bu tarz resimlere "kan ve toprak" gibi milliyetçi bir alt yazının yerleştirilmesi bu resimlere politik bir anlam kazandırmıştır. Resimde bu düşünce kullanılan büyük sarı kumaş parçası ile resimdeki temel figürlerin saç renklerinin uyumları gibi basit renk sembolleriyle aktarılmıştır. 
Altın çağın saf mirasçıları sarışın olacaktır. Bu imge hem kayıp geçmişe özlemin simgesel bir anlatımı, hem de yeni Reich'in gelecekte yaratacağı kusursuz toplumun bir metaforu (mecaz) olarak yorumlanabilir. Resimde dolaylı yollardan anlatılan politik düşünceler doğallaştırılmış ya da doğa düzeniyle bütünleştirilerek normal ve ebedi 


Mn 0 l görünmeleri sağlanmıştır." © 


Naziler topluma çizdikleri ulusal kimlik içerisindeki rollerini belirlerken organik bir bütünlük olarak ulusal birliğin liderini (Hitler) bir “German şövalyesi” betimlenmesi olarak aktarıyorlardı. Bu yolla ulusal bilinç oluşurken her birey kendi yerini ve üzerine 


düşeni bilecekti ve bedenin başa itaat etmesi gibi ulusal liderine itaat edecekti. 


Aynı anda İtalya'da da ulusal eğilimler güç kazanmış ve Mussolini liderliğinde iktidara gelmişti. Tüm ideolojik yaklaşımlar gibi İtalyan Faşizmi'de kendi ulusal modelini tasarlamış, Almanya'da olduğu gibi militarist bir yaklaşımı benimsemişlerdi. 
İtalyan Faşizmi de ulusal yaklaşımını bir kültürlendirme hareketiyle toplumun tüm bireylerine anlatmak, onları, bu bakış açısı ile birleştirmek için uğraşıyordu. Bu anlamda aykırı sesleri bastırmak adına İtalya'da Mussolini yönetiminde propaganda ve sansür 


kullanılmıştır. ” 


İtalyan Faşizmi, Alman Nazizmi'nden farklı olarak ulusal bütünlüğü kayıp altın çağ olarak değil sanayileşmiş, güçlü bir gelecek olarak yorumlamıştı. Geçmişin tümünü hantal ve eksik olarak nitelemiş aydınlık geleceğin güçlü ulusu olmayı vaat etmiştir. 
Alman Nazizmi'nin sanatsal yaklaşımı olan toplumsal gerçekçiliğin aksine İtalyan 


Faşizmi avangard bir üslup olan Fütürizm'i ulusal sanat olarak belirlemişlerdi. 


"İtalyan Faşistler, hareketlerini sanatsal Rönesansın öncüsü olarak görmüşlerdir. 
Bununla birlikte, Almanya ile karşılaştırıldığında İtalyan Hükümeti kültür politikasında tek düzeliği daha az empoze etmiştir. Faşist Sanat, Alessandro Bruschetti'nin (1910- 


1981) "Faşist Sentez" adlı Fütürist resmindeki gibi açık bir modemist tavır 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sergileyebilmiştir." ”' İtalyan ulusal bakışı, toplumunun ulusal bilincini oluşturmaya çalışırken, geçmişin tüm değerlerini reddettiği gibi bu ideolojinin aktif savunucuları olan Fütürist sanatçılar da geçmişin tüm sanatsal üsluplarını reddederek, İtalyan Ulusu'nun, ilerici, gelişmiş ve sanayileşmiş birliğinin kültürel alandaki yüzü olmak iddiası ile yola çıkmışlardı. Bu anlamda "Fütürizm, İtalya'da faşizme yamanmış, bu faşist ideoloji bağlamında özel anlamları olan hız, hareket, dinamizm, vb gibi 


kavramları soyut bir planda temsil etmekten başka bir varlık gösterememiştir. ez 


Kendilerini İtalyan Faşizmi ile özdeş gören Fütüristler, ortaya çıkış gerekçeleri ile o güne kadar oluşmuş tüm toplum değerlerini yıkmayı hedeflemişlerdir. Bunu yapabilmek içinse, sistemin ve sistemin ağır aksak işleyişine karşı, ileriye yarına 


özgürce taşıyabilme çabasında olmuşlardır. a 


Alman Nazizmi'nin ideolojik yaklaşımını topluma anlatma ve kendi ulusal kültürlenme sürecinde özgün sanatsal üslubunu yaratma amacıyla toplumsal gerçekçilik üzerinde karar kılarak bu üslubu milli sanat anlayışı olarak ilan etmesinin aksine, İtalyan Faşizmi'nin ateşli savunucuları olan Fütüristler kendilerini bu ideolojik yaklaşımın ideologları, uygulayıcıları olarak özel bir yere koymaya uğraşmışlardır. 
"Akımın öncüsü Marinetti, daha başlangıçta Mussolini'nin yanında yer almıştı. 
Marinetti'ye göre İtalyan Fütürizmi nasyonalizme bağlı bir anarşizmi ön görmekteydi. 
1909'daki Fütürist Manifesto'da yurtseverliğin ve militarizmin övgüye boğulması 


bundandı."”, 


20. y.y. Avrupa'sındaki bu ulusal yönelişlerin sanat eserinin doğrudan ya da dolaylı olarak ulusalcı bir dil kullanmasına etkisi olmuştur. Ulusal ideolojiler özgün yorumlanışlarıyla ve bu tablo çerçevesinde, ulusu meydana getiren bireylere çeşitli rollerde yüklemiştir. Avrupa'daki ulusal yaklaşımların faşizan bir üslup kullanmaları ve 


bunun neticesinde totaliter bir merkeziyetçi devlet anlayışını taşıdıkları görülmektedir. 


Almanya'da Hitler'in merkezde olduğu, İtalya'da Mussolini'yi ve İspanya'da Franko'yu merkeze alan, onları antik çağların yarı-tanrı kralları ile özdeşleştirerek 


yücelten faşist ideolojilerin, sanatı bir propaganda malzemesi olarak kullandıklarını 


2! Clarc, A.g.e. s.80-81 

> Kemal, İskender, “Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Türk Resmi Ve Siyaset İlişkisi, Türkiye'de Sanat (Plastik Sanatlar Dergisi), s.45 

© Tylor, Aktaran; Bozkurt, Güvenç, İnsan Ve Kültür, Remzi Kitabevi, s.156 

” Kaya, Özsezgin, “Siyaseten Sanat”, Türkiye'de Sanat (Plastik Sanatlar Dergisi), 5.54 
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göstermektedir. Ulusal eğilimlerin sanat eserine yansıması genellikle merkezi yönetimin toplum üzerinde oluşturmak istediği etkinin ve topluma vermek istediği mesajların iletilmesinde bir iletişim aracı olarak kullanıldığı aşikardır. 20. y.y. Avrupa Resim Sanatı'ndaki ulusal eğilimlerin pek çoğunda, faşist yönetimlerin halkları üzerinde bir kontrol mekanizması kurmak amacıyla ve kendilerinin belirlediği ulusal model çerçevesinde bireylere ön gördükleri rollerin taksim edilmesi ile ilgili bir propaganda ve 


öğreti unsuru olarak kullanılmıştır. 


Bunun -daha öncede değindiğimiz gibi- bir göstergesi olarak, faşist eğilimlerin baskıcı tutumlarından da hisetmek mümkündür. Bu fikir ve sanat anlamında da tek ulus, tek devlet, tek lider doktrinine de bağlı olarak tek sesliliği ön görmesi muhakkaktır. 
Muhalif olabilecek her eylem (muhalif olmasa bile olabileceği düşünülen ) baskı altına alınmış, sanat yapıtının da tek bir ideolojiyi ifade eden anlatım diline izin verilmiş hatta bunlar tek merkez altında toplanılarak kontrol edilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda Nazi yönetimi de bağımsız sanat topluluklarını dağıtmış ve bunların yerine devletle bütünleşmiş bir organizasyon oluşturmuştur. Bu organizasyon 1933 Sonbaharı'nda Propaganda bakanı Joseph Goebbels başkanlığında kurulan, “Ulusal Kültür 


Senatosu'dur. 


20. y.y.da başta Avrupa olmak üzere ulusal eğilimlerin sanat üzerindeki yansımalarının büyük bir bölümünü Faşist yönetimlerin ulusal propaganda amacı ile teşvik ettiği hatta bizzat yönettiği çalışmalar oluşturmaktadır. 
Tüm bu eğilimlerin sanat üzerindeki yansımalarını en iyi ifade eden yaklaşım IM. Reich Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in yaklaşımıdır.  Goebbels, sanatı oObir propaganda vasıtası Olarak görüyordu çünkü O'na göre, 


propagandanın kendisi bizatihi sanattı. 


1.3.Ulusal İçerikli Çalışmalardan Örnekler 


Fransız İhtilali ile temellenen ulusalcı yükseliş, Avrupa'da kendini Faşizan eğilimlerde kabul görmüştür. Özellikle, Almanya ve İtalya, kendi toplumlarını tasarladıkları ulusal kimliğe göre organize etmenin yollarını aramışlardır. Pek çok 


eylemin yanında sanata büyük önem verilmiş ve sanat yoluyla toplumlarına ulusal 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bilinci yaratacak ve bireylerin toplum içindeki rollerini belletecek öğretici içerikli 


propaganda sanatı ortaya koymuşlardır. 


Avrupa genelinde bakıldığında, bu tip çalışmalar yoğunluklu olarak Nazi Almanya'sında görülür. Ulusalcı yönelişin en şiddetli yorumlanışı olarak Faşist iktidar, uygulama sahası yaratabilmiştir. Almanya ile beraber İtalya'da da iktidara gelen Faşist Ulusalcı yöneliş, Bu ülkede de resim sanatında ulusal içerikli çalışmaların ortaya 


koyulmasında etkili olmuştur. 


v4) 
wi 
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DER BANNERİRAGER 





Resim: 1.3.1. Hubert Lanzinger, Bayrak Taşıyıcı, 1933 sonrası. 
ABD Ordusu Sanat Koleksiyonu, Washington. 


Hitler; “Bayrak Taşıyıcı” olarak nitelenmekle, liderlik pozisyonu işaret edilmiştir. Orta Çağ kıyafetleri ile bir haçlı süvarisini andıran Hitler, savaşçı bir kahraman olarak elinde taşıdığı Nazi Bayrağını fethedeceği topraklara ya da ulusunu taşıyacağı aydınlık yarınlara dikeceği ufukları izlemektedir. Hitler, “İnsanlık her şeyi savaşa borçludur... yirmi beş yıldan uzun süren bir barış toplum üzerinde büyük bir 


ıkım yaratır”? demiştir. (Resim 1.3.1.) 
y y Ş 





> Clarc, Toby, Sanat Ve Propaganda, Sanat Ve Kuram, ayrıntı Yayınları, 8.78 
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Resim: 1.3.2. Hans Schachinger, Führer Bildnis, 1942 


Faşizan ulusalcı eğilimlerde var olan “Tek ulus, tek devlet, tek lider” anlayışının, lideri idealize eden formlarda tasvir edilmesini doğurmuştur. Burada da Hitler; üzerinde askeri üniforması, elinde dürbünü ile düşünceli bir yüz ifadesinde uzak bir noktayı izlemektedir. Bekli de, Ulusunun aydınlık geleceğinin planlarını zihninde tasarlamakta, 


ya da yine ulusu için girişeceği bir mücadeleyi düşünmektedir. (Resim: 1.3.2.) 





Resim:1.3.3. Gisbert Palmie, Çalışmanın Ödülleri, 1933 sonrası., tü.y.b, o 1.45x2.85 cm. 
Oberfinanzdirektion, Münih. 
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Nazi ulusalcılığı çerçevesinde , “sanatın temel türlerinden biri olan manzara resimlerinde ulusal estetik ve ahlaki—toplumsal değerler bir arada verilmeye çalışılmıştır. Tarımsal iş gücü Sovyet sanatında da sık işlenen bir konu olmasına rağmen konunun faşizan örneklerinde Sovyet komünistleri”nin düşkün olduğu modern traktörler nadir görülür. Kırsal bir cennette yaşayan köylüler eski moda teknoloji kullanmakta ve belirsiz bir dönemin kıyafetlerini giymektedirler. Ünlü bir Nazi sloganı olarak bilinen ve anavatanlarına kök salıp genetik olarak saf ırklarının üremesini sağlayan halkı — genellikle tohum ekme ve ekin kaldırma tasvirleriyle- betimleyen bu tarz resimlere “ Kan ve Toprak” gibi milliyetçi bir alt yazının yerleştirilmesi bu resimlere politik bir anlam kazandırmıştır. Resimde bu düşüncede kullanılan büyük sarı kumaş parçası ile resimdeki temel figürlerin saç renklerinin uyumu gibi basit renk sembolleriyle aktarılmıştır: o Altın çağın en saf mirasçıları sarışın olacaktır. Bu imge hem kayıp 


geçmişe duyulan özlemin simgesel bir anlatımı hem de yeni Reich'in gelecekte 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yaratacağı kusursuz toplumun bir metaforu olarak yorumlanabilir.“ (Resim 1.3.3.) 





Resim. 1.3.4. Adolf Ziegler, The Four Elements, Great German Art Exhibition, 1937 


Faşizmin ari ırk teorileri doğrultusunda, üstün ırkın ideal insan formunun betimlenmeye çalışıldığı pek çok çalışma yapılmıştır. “The Four Elements Dört Element)” isimli bu çalışmada da, sembolize etmek için kullanılan kadın figürleri Ari 


ırkın idealize edilmiş ulusal birey formunu taşımaktadır. (Resim:1.3.4.) 





2 Clarc, Age. s.75 
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Resim: 1.3.5. Ivo Saliger, Paris'in Seçimi, 1939, t.ü.y, 1.6x2.0m. 


Nazizm'in sanatta ve gerçek yaşamda bedeni ele alış biçimi ırkçı teoriler, kadın ve erkeğe ayrı ayrı biçilen roller ve ulus-devlet organik bütünlüğünün kavramlarını birleştirmesiyle oluşur. ” Faşizmin ideal bedensel güzellik anlayışı yüzyıllar boyunca sanatçıların ideal güzellik formunu ortaya koymak için tercih ettikleri (Paris'in Yargısı) isimli mitolojik konuyu, üstün Ari ırkın ideal formunu yansıtmada bahane olarak 


kullanılmıştır. (Resim: 1.3.5.) 





Resim:1.3.6. Paul Matthias Padua, Der Führer Spricht (The Führer Speaks) 





2 Clarck, Age. 5.90 
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Faşizm'in özellikle üzerinde durduğu ideal aile (kalabalık, birbirine bağlı ve eğitimli) konusu pek çok resimde konu edilmiştir. Bu resimde bir çiftçi ailesi doğal bir atmosferde tasvir edilmiştir. Ancak, duvarda asılı duran Hitler'e ait resim, evin genç oğlunun okuduğu gazete ve ailenin içinde bulunduğu sıcak hava verilmek istenenin, ideal Alman ailesinin nasıl olması gerektiği olarak yorumlanabilir. Liderine bağlı ve ailesine düşkün bireyler, kendini yetiştiren gençler ve yarının ideal toplumunun bireyleri 


olacak gürbüz ve tipik Ari ırk görülmektedir. (Resim: 1.3.6.) 





Resim. 1.3.7. R. Heymann, Alman Anne, 1942. t.ü.y. Oberfinanzdirektion, Münih. 


Yine, “Alman Anne” isimli tabloda, Nazizm'in idealize edilmiş birey formuna uygun olarak betimlenmiş bir aile işlenmiştir. Ailede anne ve çocukları bir arada, baba yok beklide Ailesinin geçimini sağlamak için başka bir yerde ya da ulusunun kaderi için cephede savaşan bir asker! Ancak, aile mutlu, kasvetli bir atmosferde nereden geldiği belirgin olmayan bir ışık onları aydınlatmaktadır. Ailenin büyük çocuğu elinde oyuncak bir uçak tutuyor, burada -diğer çalışmalarda verilmek istenenlere benzer- uçağın tercih 


edilmesi, ulusun yükselişini ve aydınlık geleceğini tasvir ediyor olması düşünülmüş 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olmalı. Ailenin bireyleri fiziksel olarak MI. Reich'in tasarladığı ideal Alman ırkının 


özelliklerini taşımaktadır. (Resim: 1.3.7.) 





Resim. 1.3.8. Alessandro Bruschetti, Faşist Sentez, 1935. Kontraplak üzerine yağlıboya, 1.55x2.82 m. Mitchell Wolfston Jr. Koleksiyonu, Miami Beach, Florida ve Cenova, İtalya. 


Faşist Sentez isimli çalışmada, ise, eski ve yeninin dinamik şekilde birleştirildiği faşist bir evreni göstermektedir. Eski yapılar ve modern elektrik direkleri, kılıçlar ve makineli tüfekler bir arada, Mussoli'ni nin ruhani varlığının nezaretinde kontrol altına alınmış bir coşkunlukla harekete geçmiştir. Mussolini'nin resmin merkezinde yer alan 


portresi sinemadaki montaj etkisini çağrıştıracak şekilde tekrar edilmiştir. * (Resim 1.3.8) 





Resim: 1.3.9. Gino Severini, “Zırhlı Tren”, 1915 





2 Clark, Age. s.81 
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Gino Severini'nin “ Zırhlı Tren “ isimli çalışmasında ise, İtalyan Fütürizmi'nin savaşı öven ve makineleşmeyi toplumsal gelişimle eş anlamlı tutan düşünce yapısı yansıtılmaktadır. Bu çalışmada, sürati temsil eden tren aracılığıyla, savaş ve dönemin 


teknolojisi övülmektedir. (Resim: 1.3.10.) 


İtalyan Faşizmi, sanatta Alman Nazizmi”ne nazaran tek düzeliği daha az empoze etmiştir. Almanya'da ki toplumcu gerçekçilik üzerine yoğunlaşılırken, İtalya'da daha modern bir üslup olan Fütürizm, İtalyan Faşizmi'nin savunuculuğunu yapmıştır. Bu 


üslup sanatçıları, sanatlarını, Faşizmin ateşli savunucuları olarak uygulamışlardır 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İKİNCİ BÖLÜM 


2. 20. Y.Y. RUSYA'SINDA ULUSAL EĞİLİMLER VE RESİM SANATINA YANSIMALARI 


1917'ye kadar Çarlık Rusya'sı emperyalist bir devlet olarak çok geniş bir coğrafyada hüküm sürüyordu, tüm dünyadaki ulusal ideolojilerin yükselişi Çarlık Rusya'sı sınırları içerisinde de kendisini göstermeye başlamıştı. 1. Dünya Savaşı'na 


kadar olan süreçte Çarlık bu hareketleri baskıyla dizginleyebilmişti. 


1. Dünya Savaşı ve sonrası dönemde Çarlık eski gücünü kaybetmiş ve işçiköylü kardeşliği ideolojisi ile yola çıkmış olan Bolşevikleri güçlendirmişti. 
Nihayetinde, 1917 Devrimi ile Çarlık rejimi devrilmiş, yerine Marksist Bolşevikler iktidara gelmişlerdi. Bolşevikler, Çarlığa karşı vermiş oldukları iktidar mücadelesinde diğer etnik unsurların da desteğini arkalarına alabilmek için “halklara özgürlük” 


söylemiyle ulusal yükselişi körüklemiş, bu yönelişi kontrol ederek iktidara gelmişlerdi. 


Bolşevikler iktidara geldikten hemen sonra tıpkı çarlık dönemi gibi baskıcı bir tutum sergilemeye başlamışlardı. Bunun en önemli sebebi, daha önce özgürlük vaat ettikleri halkların içinde yükselen ulusalcılık fikrinin Rusya'yı parçalanmaya kadar götürecek bir hal almasıydı. Özellikle idareleri altında bulunan Müslüman Türkler ulusalcı yükselişten çok etkilenmiş ve bağımsız olmanın hayallerini kurmaya başlamışlardı. Ancak Rusya coğrafyasına bakıldığında en verimli topraklar ve maden kaynakları bu diğer etnik unsurların yaşadığı bölgelerde bulunuyordu. Bolşevikler de bu aykırı sesleri bastırabilmek ve bir arada tutabilmek için Sovyet Ulusal Programı'nı hayata geçirdiler. Sovyet Rusya artık ideolojik bir devlet yapılanması değil ulus devlet olma yoluna girmişti. Bu yeni yapılanma Rus milliyetçiliği değildi -ama Rus Kültür izlerinin yoğun olarak etkisini gösteriyordu- ve yeni bir ulus yaratma fikriyle uluslar 


üstü bir kimlik ortaya atıyordu. Bu yeni ulus, Sovyet Ulusu idi. 


Bu amaçla pek çok farklı eylem planı geliştirildi. Bunların başlıcaları; nüfus kaydırma (böylelikle farklı etnik unsurlar parçalanarak ve dönüştürülerek pasifize edilecekti); ortak eğitim politikası, ortak alfabe politikası; inançlara baskı hatta yasaklar getirme ( farklı inanç sistemleri olan halklar vardı ve farklı inanç birleşmenin önünde 


engel olarak görülüyordu ) olarak söylenebilir. 
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Ortak ulusal bilincin oluşabilmesi için, ortak bir kültürün oluşturulması gerekiyordu. Bu amaçla kültürel çalışmalara yoğunluk verdiler. Sovyet Ulusal hareketi işçi sınıfı merkezli bir yapıda olduğu ve devrimci bir nitelik taşıdığı için, geçmişe ait bütün değerleri reddederek, ileriye dönük yepyeni bir dünya hayali ile yola çıkmıştı. 
Endüstrileşme ve sanayileşme, ulusal kalkınmanın ve ileri bir toplum olmanın yegane 


yolu olarak görülmüş, materyalist bir bakış açısı geliştirmiştir. 


Endüstrileşme ve sanayileşme bu yaklaşımın ana dinamiğini oluşturuyordu. 
Zaten işçi hareketi olarak başlayan bu ideoloji, ulusal programını da bu doğrultuda kalkınma ve modernleşme üzerine kuracaktı. Sovyet Ulusu'nu oluşturma adına, bu yeni ulusalcı anlayışın kendine özgü kültür programı da belirleniyordu. Avrupa'da olduğu gibi faşizan bir yaklaşımla yorumlanan bu ulusal programda sanat da ulusal 


kültürlenme adına önemli bir eğitim ve propaganda aracı olarak görülüyordu. 


Sovyet Ulusal Kültürü'nün oluşturulmasında ilk başlarda tek düzelik olmayıp, çeşitli sanatsal üslupların kullanıldığı görülmektedir. "Konstrüktivistler 1917 Bolşevik 
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Devrimi'nin yapıcı ve ateşleyici destekçisiydiler"” ve "Konstrüktivizm, Rusya'da 1917 


Devrimi sonrasında devrimci ideolojiyi yüceltmek amacıyla gündeme getirilmiştir.” * Ancak, ulusal programı daha geniş kitlelere duyurabilmek adına ( o dönemde Rusya'nın yüzde sekseninin okur-yazar olmadığı da göz önüne alındığında ) Nazi Almanyası'nın sanatsal üslup olarak belirlediği toplumcu gerçekçiliğe benzer özellikler taşıyan Sovyet Realizmi milli sanat stili olarak belirlenmişti. "Devlet Komünizmi'nin sanattaki temel ifade biçimi, 1934 yılında Joseph Stalin tarafından, Sovyetler Birliği'nin resmi estetik anlayışı olarak tanımlanan ve daha sonra diğer komünist devletler tarafından dünyanın 


her tarafına yayılan Sosyal Gerçekçilik olmuştur." * 


2.1. 20. y.y.'da Rusya'da Ulusal Yapılanmalar 


II. Dünya Savaşı Rusya için de sıkıntılı günlerin başlangıcı olmuştur. Çarlık Rusya'sının birçok cephede savaşması, ekonomik sıkıntılarla beraber muhalif seslerin yükselmesini de getirmiştir. Henüz savaş sona ermeden iç muhalefet tırmanmış, Çarlığı 


tehdit etmeye başlamıştı. 


> Aydın, Şimşek, Siyasal Tarih Sürecinde Sanat ve İktidar, ümit Yayıncılık, s.180 

* Kemal, İskender, “Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Türk Resmi Ve Siyaset İlişkisi, Türkiye'de Sanat (Plastik Sanatlar Dergisi), s.45 

*! Toby, Clark, Sanat ve Propaganda, Sanat ve Kuram, Ayrıntı Yayınları, 2004, s.100 
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"Dünya Savaşı Rusya'yı derinden sarsmıştı, idare mekanizması bozulmuş, ekonomik güçlükler artmıştı. Harp içinde Rus Ordusu her gün 45.000 top mermisi sarf ediyordu. Buna rağmen Rus Harp Sanayisi bu silahları yetiştirecek güçte değildi." * Nüfusun büyük çoğunluğu işçi ve köylülerden meydana geliyordu. 1903'te 10 milyon köylü ocağından yalnızca 1,5 milyon hali vakti yerinde insan vardı. ” Bununla beraber Angarya, kulluk hakkı gibi sistemler yürürlükteydi ve bunlarda Rus köylüsünün bir kat 


daha ezilmesine sebep oluyordu. 1903 yılına kadar dayak cezası yürürlükteydi. > 


Tüm bu şartlar içerisinde bir kısım kapitalist burjuvaya ve Çarlık yönetimine karşı isyan, Rusya'yı uzun yıllardan beri için için kaynatıyordu "Çarlığa karşı ilk mücadelenin Anti-Marşist Narodnik'ler (halkçılar) tarafından yürütüldüğü bir gerçekti." 
” Savaş yıllarında Bolşevikler cephelerde savaşı öven eylemlerde bulunuyor, kitleleri ve özellikle işçi-köylü sınıfının desteğini alarak güçleniyordu. Ekim Devrimi'nde karşılarında olan burjuva eskisi kadar güçlü değildi ve halk Çarlık politikası ile burjuva 


arasında fark olmadığını görünce Bolşeviklerin yanında yer almaya başlıyordu. 


Cephelerden kaçan askerler şehirlerde işçi hareketine katılıyorlardı. 


Bolşevik ayaklanmasının çıkış noktası klasik emperyalizme başkaldırı şeklinde olmuştu ve savaş şartları Çarlığa karşı halkın desteğini alarak giderek güçlenmelerini sağlıyordu. I.Dünya savaşı onların istediği şartları iyice olgunlaştırıyordu ve kendilerine karşı durabilecek diğer dünya devletleri de savaşın karmaşasında kendi dertleri ile boğuşuyorlardı. Çarlık ile beraber burjuvada güç kaybetmişti. Bu dönemde Bolşevikler kendilerini çok iyi hazırlamışlardı. Böylelikle, 1917 İhtilalinin başlıca sebebinin 1. Dünya Savaşı olduğu söylenebilir. Birinci Dünya savaşı Rusya'da esasen en az yarım asırdan beri beklemekte olan ihtilali hızlandırmıştır.” Çarlık Rusyası'nın içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemlerde halk arasında meydana gelen hoşnutsuzluk en çok Bolşeviklerin işine yaramıştır. Çıkış noktası Marksist ideoloji olan ve Komünist Manifestosu'nda belirtilen “Bütün Dünya İşçileri Birleşiniz? sloganını kendi ulusal yorumlarıyla okuyan Bolşevikler, nihayetinde, 1897'de 1. kongresini yapan Rus Sosyal 


Demokrat İşçi Partisi, 1917'de iktidar olmayı başarmış, bu parti daha sonrada Lenin'in 


32 Aclan, Sayılgan, Solun 94 Yılı — 1871-1965, “Türkiye'de Sosyalist-Komünist Hareketler”, Mars Matbaası, s.75 
” Sayılgan, A. g.e. 5.73 

3 Sayılgan, A.g.e. s.72-73 

* Sayılgan, A.g.e. s.74 

5 N.Brain, Channinol, Rusya Tarihi, 5.457 

4 Şevket, Süreyya, Aydemir, Tek Adam, C-I, s. 231 
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teklifi ile Sovyetler Birliği Komünist Partisi ismini almıştır. 


Tüm dünyayı saran ulusal yöneliş Çarlık Rusyası'nın da sonunu getirmişti. 
Emperyalist bir devlet olan Çarlık Rusyası, onlarca sömürge ve bunları meydana getiren farklı etnik unsurlardan oluşan halklara sahipti. Bolşevikler bu çok çeşitli etnik yapıyı bir arada tutabilmek için, merkezde proletarya olan Sovyet Ulusal bütünlüğünde ulusal program geliştirerek uygulamaya koydu. İhtilal öncesinde bu farklı etnik unsurların ve özellikle Müslüman Türkler'in desteğini alabilmek için “halklara özgürlük” sloganını kullanan Bolşevikler, iktidarı ele geçirince ( Bolşevik devriminin en güçlü destekçilerinin Müslüman Türkler olduğu bir gerçektir ) Çarlık Rusya'sının 


mirasçısı olduğunu göstermede pek de gecikmediler. 


Başlangıçta dünya işçilerinin kardeşliği sloganıyla yola çıkan Bolşevikler zamanla faşist bir çehreye bürünmüştür. Ancak Bolşeviklerin ulusalcılık anlayışı Avrupa'dakilerden farklı olarak halkçılık kavramını karşılıyordu. Bu amaçla ırka dayalı tek ulus yerine farklı etnik unsurları birleştirecek -aynılaştıracak- yepyeni bir ulus yaratmak için çalışmalara başladılar. Öncelikle, egemenlikleri altında bulunan halkları ortak ülküde birleştirmek adına komünizm propagandası yapmak amacıyla, merkezi Parti'ye bağlı şubeler açtılar ve başlarına kendilerine bağlılıklarına inandıkları farklı etnik yapılardan insanlar yerleştirdiler. İhtilal öncesinde var olan ve beraber çalıştıkları parti yönetimlerine de kendilerine yakın olduklarına inandıkları üyeler yerleştirdiler. 
Bünyesi altında bulunan Müslüman Türk unsurlarını da denetim altında tutabilmek için "Müslüman Komiserliği"ni hayata geçirdiler. Amaçları bu çok uluslu yapıyı Komünizm 


İdeolojisi altında Sovyet Ulusu olarak birleştirmekti. 


Aynı dönemlerde Sultan Galiyev'in öncülüğünü yaptığı "İdil-Ural Devlet tahakkuk etmek üzereydi. Fakat Bolşeviklerin tavsiyesi ile Tatar Başkurt Devlet Projesinin bir kısım Türkler tarafından rağbet görmesi, İdil-Ural Projesini başarısızlığa 


uğrattı. 


Bu ve benzeri hadiseler üzerine Sovyet yönetimi baskı ve sansürü yoğunlaştırmaya başladı. Oysa, Bolşevik devrimi başlangıçta klasik emperyalizme karşı idi. ” Ancak tüm dünyayı saran ulusallaşma fikrinin kendi yönetimleri altındaki halkları da etkilediği muhakkaktı. Bunun için Sovyet Komünist Partisi, çok sistemli bir 


Sovyet Uluslaştırma eylemine girişti. Bu amaçla halkların ideolojik propagandalarla tek 





3 Sayılgan, A.g.e. s.94-95 
* Sayılgan, A.g.e. 5.75 
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ulus olarak bir araya getirilip ortak amaç doğrultusunda yönlendirilebilmesi için tüm aykırı sesler baskı altına alınmaya başlandı. Bunu başarabilmek içinde etnik yapıları ortadan kaldıran, ( bir ayrım sebebi olarak gördükleri dinsel inançları da yasaklayarak ) halklar üstü Sovyet Kültürü'nü yerleştirme çalışmalarına yoğunluk verdiler. Bu yaklaşım tıpkı Almanya ve İtalya'da olduğu gibi faşizan eylemleri de beraberinde getirdi. Rusça tüm Sovyet coğrafyasında resmi dil yapılıp, zorunlu hale getirilerek 


eğitim tek merkezden yönetilmeye başlandı. 


İşçi hareketi olarak emperyalizme başkaldırı ile yola çıkan ve Rusya'da iktidarı ele geçiren Bolşevikler, Sovyetleştirme politikasıyla ulusal eylemlerini yoğunlaştırdılar. 
Ulusallığı kendi yorumlayışlarıyla kitlelere propaganda etmeye ve böylelikle onlarca farklı etnik yapıyı tek bir ulus olarak aynı amaç doğrultusunda birleştirmeye çalıştılar. 
Sovyet Komünist Partisi'nin direktifleri doğrultusunda, ortak kültür bilincinin 


yerleştirilmesi için ulusal kültür hareketini başlattılar. 


2.2. Rusya'daki Ulusal Yapılanmaların Resim Sanatına Etkisi 


Sovyet Sosyalist devleti, ulusal hareketlerin ivme kazandığı bu süreçte kendi yönetimi altında bulunan farklı etnik unsurları tek bir çatı altında birleştirmeye amaçlıyordu. Bu amaçla Ulusal kültürünü meydana getirme çalışmalarında sanatın etkileyici dilini kullanırken tek düze bir yaklaşımdan uzak durmaya çalışmıştı. Bunda özellikle dış basında oluşan Bolşevizm aleyhindeki olumsuz görüşlerin etkisi 


önemliydi. 


İlk başlarda özellikle Konstrüktivizm yoğun olarak tercih edilen sanatsal üslup olmakla beraber diğer üsluplarda da ulusal içerikli çalışmalara yer veriliyordu. 
"Endüstrileşme ve makineyi kendi özgürlük sınırları içinde kullanan bu akımın sanatçılarının amacı, soyut tasarımlar kullanmak yerine, komünist kültürünün 


kendilerine yüklediği işlevi yerine getirmekti." © 


"Rus modemleri için, eski yaşam biçimini tamamıyla reddeden Konstrüktivizm, Kapitalizmin karşısında duran, kendi temellerini ve kültürünü yaratacak olan bir 


al akımdır." 





* Enis, Batur, “Konstrüktivizm”, Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları, s. 187 
*“ Bilge, Aydoğan, “T-Konstrüktivizm”, Türkiye'de Sanat (Plastik Sanatlar Dergisi), Sayı:57, s.54 
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Bolşevik Burjuva, kendi tasarladığı ulusal modeli çeşitli sembollerle ifade ediyordu. Sovyet Ulusu'nun ana dinamiği olan Proleterya (işçi sınıfı) orak (tarım işçisi) ve çekiç (sanayi işçisi) figürü ile sembolize etmişti. Bu dönem Sovyet resim sanatında da bunun bir yansıması olarak orak çekiç figürüne sıklıkla yer verilmiştir. Ulusal kültürün oluşturulması sürecinde, sanat bir propaganda unsuru olarak kullanılmıştır. 
Ancak, propagandanın içeriği ve yöntemleri değişik toplumsal grupların çıkarlarına 


hitap edecek şekilde farklılaşmıştır. ” 


Almanya'da ırka bağlı bir ulusalcılık anlayışı ile ortaya konan ulusal sanatın, Sovyetlerde uygulanması elbette mümkün değildi. Sovyet ulusalcılığı ırkçılıktan çok sınıfsal bir bütünlüğü tasarlıyordu. Oluşturulacak kültürde bu doğrultuda tasarlanmalıydı. Sovyet ulusal projesi “devrimci” bir kimliğe sahipti. Bunun için ilk başlarda sanatsal yaklaşım devrimci bir kimlik taşımaktaydı. Geçmişi reddeden, yeni bir dünya düzenini savunan yaklaşımlardı. "1917 Ekim Devrimi'nin yeni çerçevesi içerisinde resmin anlamı değiştirilmiştir. O andan itibaren Malevich, bu düşüncesini resmi tarihteki ani bir çatlamayı, eski düzenin yok edilmesini ve devrimin içinden 


geleceğin doğuşunu sembolleştirmek için kullanmıştır. " 2 


Ancak, "Marjinal Avangard sanatçıları kuşkulu ve pragmatik bir açıyla yaklaşan Lenin, sanatın işlevini, yüzde sekseni okuma yazma bilmeyen bir nüfus ve temel teknik becerilerin azlığı gibi öncelikli sorunları içeren eğitimin geniş kapsamına dahil etmiştir. 
Muhafazakar bir estetik anlayışı olan Lenin, Sosyalist kültürün geçmişin en başarılı eserleri üzerine yapılması gerektiğini ve bu gelişme yoluyla halkın kültürel seviyesinin 


“yükseleceğini? düşünmüştür. ei 


Lenin ile birlikte sanatsal üsluplar üzerinde baskıcı ve tekdüze bir yaklaşımın gelişmeye başladığı görülmektedir. Komünist Parti'nin idealize ettiği modern ulus teorisine göre anlatım dilini de kendi propaganda politikası çizgisine çekecekti. Bilinen bir gerçektir ki, her iktidar, ideolojik tarzı olmayan sanatçıyı, kendi iktidar teziyle ya bir 


araya getirir ya da kendi merkezinde tutarak ona kendi sınıfına özgü bir anlatım 


"45 


yükler." © Bu anlamda, Sovyet Sanatı, temelde devlet tarafından finanse edilen, ulusal 


* Toby, Clarc, Sanat Ve Propaganda, Sanat Ve Kuram, Ayrıntı Yayınları, 8.67 

$ Clare, A.g.e.s.102 

“ Clarc, A.g.e. 5.103-104 

* Aydın, Şimşek, Siyasal Tarih Sürecinde Sanat Ve İktidar, ümit Yayıncılık, 5.135 
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ve kitlesel izleyiciye yönelik bir sanat olmuştur.“ 


Bolşevizm, devrimden önce ve sonra ulusal bir program ön görmüştür. İktidara gelmeden önce taraf bulmak amacıyla örgütler halinde bu eylemi gerçekleştirirken, iktidara geldiklerinde bunu bir devlet politikası olarak uygulamaya başlamışlardı. 
Komünizmin tek sesli, baskıcı yapısı ulusal kültürlendirme sürecinde, bir kültür eylemi olarak sanatı da tek bir anlatım dili kullanmaya zorlamıştır. Komünizm, teorik olarak devrimi toplumsal gerçekliğin dönüşmesi ile bilincin bilincine dönüştüğü sürekli bir 


oluşum olarak tasarlamıştır. zl 


Komünist Partisi'nin belirlediği propaganda çerçevesinde, Sovyet Rusya'nın yeni sanatsal dili olarak belirlenen Toplumcu Gerçekçilik, "...resim, roman ve filmlerde politik ideallerin kişileştirildiği erkek ve kadın kahramanlarla dolu bir dünya yaratmıştır. Yorulmak nedir bilmeyen cesur Kızıl Ordu askerleri, çalışkan okul çocukları veya kendini partiye adamış eylemcilerin kusursuz bir vatandaş örnek tavır ve 


davranışlarını sergilemektedir." N 


Sovyet ulusal propagandası çerçevesinde, ortaya konan sanatsal yaklaşımın, ulusalcı bir eylem olarak ortaya çıkardığı toplumcu gerçekçilik, zamanla geniş kitlelerin kullandığı bir üslup olarak da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Sovyetlerin yayılmacı politikaları ve Komünizmi geniş kitlelere ulaştırması sonucu birçok ülkede taraf bulmuş, hatta bu ülkelerin pek çoğunu himaye etmesi sonucu, Sovyet kültürü ve doğal olarak sanatsal yönelimleri büyük bir sahada etkili olmuştur. Bu anlamda, toplumcu gerçekçiliğin, yeni bir sanat akımı olarak sanat dünyasının gündemini belirlemesi, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi ile, Sovyet Yazarlar Birliği'nin 1954 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği 11. Yazarlar Kongresi'nde net bir 


biçimde ortaya çıkar. 


Komünist Partisinin kongreye gönderdiği bildiride, bir kez daha Sosyalist Gerçekçilik tanımlanır; " Sosyalizmin gerçekçiliğe yüklediği görevleri başarabilmek için insanların gerçek yaşamı, duyguları ve düşünceleri hakkında derin bilgi sahibi olmak, heyecanlarını inceden inceye duymak, bütün bu şeyleri gerçekçi yazının değerli 


örneklerine yaraşır ve anlaşılır bir sanat şekli içinde belirtmek şarttır. Bütün bunlar 





“ Clark, A.g.e, 8.101 
“Clark, A.g.e.,, 5.99 
“ Clark, A.gee, s.118 
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ülkemizde kurulan Sosyalizm uğrunda, işçi sınıfını ve bütün Sovyet halkının giriştiği büyük mücadeleyi iyice kavramış olarak anlatmalıdır." © Kaleme alınan bu bildiri 


Lenin'in görüşleriyle çerçevelenmiştir. 


2.3. Ulusal İçerikli Eserlerden Örnekler 


1917 Ekim Devrimi ile Rusya'da iktidara gelen Bolşevikler; Ulusal bilincin 
geliştirilmesi ve Komünist ideolojinin benimsetilmesi adına yaptıkları kültürleşme eyleminde, özellikle sanatsal çalışmalara büyük önem vermişlerdir. İlk başlarda, Komünizmin ateşli savunucuları hatta ideologları olarak öne çıkan Konstrüktivist sanatçılar ve yapıtları, ulusallaşma adına birer propaganda aracı olarak kullanılsa da, özellikle Stalin'in tercihi doğrultusunda Sosyalist Gerçekçilik Sovyet Rusya'nın Ulusal Sanatı olarak öne çıkmıştır. 


Bunun en önemli nedeni; o dönem Rusya'sında okuma yazma bilmeyenlerin e 
80 gibi ciddi bir oran teşkil etmesidir. Toplumun anlayacağı yalınlıkta ve güçlü bir ifade 
tarzı olduğu düşüncesi ile Sosyalist Gerçekçilik, hem ulusal bilincin verilmesi adına ve hem de Komünizm'in ilkelerinin öğretilmesi adına ciddi bir propaganda aracı olarak 


kullanılmıştır. 





Resim: 2.3.1. Isaak Brodski, Smolnyi'de Lenin, 1930. t.ü.y. 1.9x2.87 m. 


Tretyakov Galerisi, Moskova 





© Aydın, Şimşek, Siyasal Tarih Sürecinde Sanat Ve İktidar, Ümit Yayıncılık, 5.214 
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Lenin'in ölümünde altı yıl sonra yapılan bu tabloda, (Resim: 2.3.1.) Smolnyi Lenin'i, “bir kitap tutarken göstermiştir; bunlar Lenin'in kendi kendini atadığı meşhur doktrin yorumcusu konumunu resmi olarak da geçerli hale getirmiştir.” Lenin'i konu alan bir çok resimde, O'nu okurken ya da elinde kalem bir şeyler yazarken tasvir edildiği görülür. Pek çok Komünist öğretisinden biri olan lidere bağlılık, Sosyalist Gerçekçilikte ulusun gözünde lideri yücelten ve ona sıra dışı bir ayrıcalık yükleyen betimlemelere önem verilmiştir. Bununla; toplumun gözünde, lideri vazgeçilmez unsur 


pozisyonuna getirmek amaçlanmıştır. 





Resim: 2.3.2. Aleksandr Gerasimov, Stalin'in 16. Komünist Parti kongresi'ndeki Konuşması için taslak, 1933. t.ü.y. 99.5x128 cm. Tretyakov Galerisi, Moskova. 


Stalin, yüzlerce resmi portre yaptırmak için devlet ressamlar topluluğu oluşturmuştur. İdealize edilmiş bir şekilde tasvir edilen Stalin; “aslında kısa, şişman, eğri bacaklı, çiçek bozuğu yüzlü, dar alınlı ve sol kolunu kullanamayan birisidir.” 
(Resim: 2.3.2.) Sovyet Rusya'sında da, Hitler Almanya'sı ve Mussolini İtalya'sında olduğu gibi, lider ulusun gözünde mükemmelliğin ve ilahi gücün sembolü haline 


getirilmeye çalışılmıştır. 





> Toby, Clarc, Sanat Ve Propaganda, Sanat Ve Kuram, Ayrıntı Yayınları, s.105 
5 Clark, A.g.e. 5.128 
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Resim: 2.3.3. Yuri Annenkov, Kış Sarayı'nın ele geçirilişinin canlandırılması için tasarım çalışması, 1920. Kağıt üzerine kurşunkalem, çini mürekkebi ve suluboya 


“Ekim Devrimi'nin üçüncü yıldönümü, Kızıl Ordu ve Kızıl Donanma tiyatro gruplarında yer alan binlerce oyuncunun Kış Sarayı'nın ele geçirilişini canlandırdığı bir gösteriyle kutlanmıştır. Sarayın dışında işçiler için kırmızı ve soylular için beyaz olmak üzere iki platformlu bir sahne kurulmuştur.” (Resim: 2.3.3.) Toplum hafızasını diri tutmak adına, ulusal değer ifade eden özel olayların konu aldığı çalışmalar Sosyalist 


Gerçekçilik'in sıkça işlediği çalışmalardır. 





Resim: 2.3.4. Vladimir Serov, Kış Sarayı Ele Geçirildi, 1954. t.ü.t. 
84x70.4 cm. Tretyakov Galerisi, Moskova. 





> Clarc, Age. 5.105 
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“Toplumcu Gerçekçi Tarih ressamları için Ekim Devrimi dikkatle yaklaşılması gereken bir konu olmuştur. Tarihi ayaklanmanın aktarılması sırasında otoriteye tam itaat, öz-disiplin ve saygı unsurlarıyla Stalin döneminde de kesintisiz devam ettiğinin vurgulanması zorunlu olmuştur. Bu muhafazakar düşünce Vladimir Serov'un (1910- 1968) Stalin'in ölümünden yaklaşık bir yıl sonra bitirdiği “Kış Sarayı Ele Geçirildi” tablosunda görülebilir.(Resim:2.3.4.) Savaş yorgunu iki asker zapt edilmiş sarayın girişi önünde durmaktadır. Ayaklarının dibindeki boş mermi kovanları çatışmanın 


hafiflediğine işaret etmektedir.” 





Resim:2.3.5. Tatyana Yablonskaya, Ekin, 1949. t.ü.y. 2x3.7 m. Tretyakov Galerisi, Moskova 


Yablonskaya, Sovyet köylüsünün “bir çalışma anını betimlemiş fakat bu çalışmanın zorluklarına dair hiçbir iz verilmemiş ve Sovyet sistemi için çalışmanın eğlenceli ve ilham verici olduğu havası yaratılmıştır. Yüzleri gurur ve sosyalist bir şevkle parlayan kadın işçiler arasında sıcak komünal bir ortam gözlenmektedir. Resmin geneline yayılan kırmızı renk, halkın politik birliğini sembolize ederken, Toplumcu Gerçekçiliğin aşırı erdemliliği, kadın işçileri arka plandaki erkek işçilerden mekansal 


54 


olarak ayırmış olsa da kompozisyonu dengelemiştir.”” (Resim: 2.3.5.) Komünizm'in 


komünal yaşam ve kolektif düşünce fikri de sıkça işlenen konulardan olmuştur. 





5 Clark, Age. s.130 
5 Clarc, Age. s.117-118 
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Resim:2.3.6. Sarafima Ryangina, “Hep Daha Yükseğe”, 1934. t.ü.y. 
Rus Sanatı Devlet Müzesi, Kiev 


(Resim: 2.3.6)'da, “sallanmadan durmanın zor olduğu bir yerde birer dağcı gibi tutunan kadın ve erkek figürleri arasında cinsel çekimin ötesinde bir ilişki gözlenmektedir. Kadının mutluluk ve sevinç dolu bakışları uzaktaki yüksek bir noktaya yönelmiştir. Toplumcu Gerçekçiliğin yinelenen basmakalıp ifadelerinden biri olan ileri- ve-yukarı doğru bakış şimdinin geleceğin ruhuyla karıştığı geçici bir anı simgelemiştir. 
Merkezden uzak bölgelerdeki inşaatlarda çalışan işçiler sanat ve medyada, genellikle 


yerleşim olmayan alanlardaki öncü nesiller olarak betimlenmiştir.” 


Sovyet Toplumcu Gerçekliğinde, Almanya'dakinden farklı olarak, (ulusallığın yorumlanışından kaynaklanan ) kadının daha sosyal bir hayat içerisinde betimlenmiş olduğu görülmektedir. Alman Ulusallığında kadına genellikle “anne” rolü verilirken, Sovyet Ulusallığında özellikle bedensel güç gerektiren ağır işleri yaparken dahi 


kadınların tasvir edildiği çalışmalara özellikle yer verilmiştir. 





” Clarc, Age. s.121-122 
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Resim: 2.3.7. Aleksandr Samokhvalov, Hava Basınçlı Matkabıyla Kadın Metro İşçisi, 1937. t.ü.y. 2.02x1.3 m. Rus Devlet Müzesi, St Petersburg. 


Samokhvalov'un (1894-1971) Hava Basınçlı Matkabıyla Kadın Metro İşçisi adlı resmi, “yeni sportif iş gücünü temsil etmekte ve bu iş gücünün gerçek yaşamdaki örneği 
olan Stahanovit'leri ünlü kişiliklere dönüştürmektedir. Stahanovit'ler adlarını, 1935 
yılında bir gece vardiyasında 102 ton kömür kazıp çıkardığı iddia edilen Aleksey Stahanov adlı bir maden işçisinden alan, özel seçilmiş yüksek ücretli iş şampiyonlarının oluşturduğu yeni bir sınıftır. Stahanovit'er, Prometheus'a ve bir Rus halk kahramanı Bogatyr'a benzetilmiştir...Metro sistemi Stalinizm'in başarısının itibarlı sembolü 


olmuştur.” (Resim: 2.3.7.) 


1949 yılında Stalin ödülünü kazanan “Sovyet Kırgızistanı'nın Kızı” adlı resim 
(Resim: 2.3.8.) “...kabul görmüş ideal simgelerin birleştirildiği ideal yurttaş simgelerinden biridir. Kız çocuğunun sadık yüzü, ileri attığı adımı ve okula gitmeye istekli hali eğitimin temsil ettiği ilerlemenin özellikleridir. Dirsek kıvrımında kitapları taşıma şekli İncil'deki peygamber tasvirlerinde, Marks ve Lenin resimlerinde sık görülen geleneksel imgelerden türetilmiş basma kalıp bir duruştur. Onlar gibi küçük kız 


çocuğu da 'öğretiyi taşıyanlardan? biridir ve politik bilincinin dış görünüşüne 





“ Clarc, Age. s.119 


34 


yansımasıyla bir Batılı gibi giyinmiş ve kırmızı bir eşarp takmıştır. Kız çocuğu genç 


Komünizm'in bir ikonu olduğu gibi, Kırgızistan'ı da kişileştirmiştir. Figürün gençliği 


ve kadınsılığı zayıf, küçük ve gelişmekte olan bir kız kardeş-cumhuriyetin Rus 
,57 


iktidarına tabi olduğu ifadesini oluşturmaktadır. 





Resim: 2.3.8. Semen Chuykov, Sovyet Kırgızistan” nın Kızı 1948. t.ü.y. 
120x95 cm. Tretyakov Galerisi, Moskova. 

Çok çeşitli etnik unsurlardan oluşan Sovyetler Birliği'nde, bu farklı ulusları Sovyet Ulusal Kimliği altında toplamak için Komünist Partisi'nin direktifleri doğrultusunda çeşitli tedbirler uygulandığı bilinmektedir. Bu anlamda Toplumsal Gerçekçilik, Sovyet Ulus bilinci altında bir araya gelinebilmesi için bu farklı etnik 


unsurlara da propaganda edecek çalışmalara önem verilmiştir. 





Resim: 2.3.9. Mariam Aslamazyan, Yoldaş Stalin'in Portresini Halıya İşleyen Ermeni Dokumacılar, 1950. t.ü.y. 1.5x1.24 m. Ermenistan Güzel Sanatlar Galerisi, Erivan 





57 Clarc, Age. 5.123 
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(Resim: 2.3.9.), Rus olmayan cumhuriyetlerde Moskova'nın uyguladığı kültür sömürgeciliğinin toplumsal değerleri küçümseyen çifte standartlarına ayak uydurmuş çalışmalardan biridir.“ Bu resim de farklı etnik unsurların tek Sovyet Ulusu olarak bir arada tutulmasına yönelik Toplumsal Gerçekçilik konulu bir çalışmadır. Sovyetler Birliği'ni bir arada tutmak adına Rusya Komünist Partisinin, kültürel eylemlerin 


yanında sansürcü ve baskıcı bir uygulamaya girdiği de bilinmektedir. 





” Clark, A.g.e. 5.123 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


3.20. YY. AMERİKA'SINDA ULUSLAŞMA ÇABALARI VE RESİM 
SANATINA YANSIMALARI 


Amerika'da uluslaşma çabaları, Avrupa ve Rusya'dakinden farklı olarak, bir ulus bilinciyle değil yurttaşlık fikriyle ortaya çıkmıştır. 1776 Amerikan ihtilali ile tarihlendirilebilecek bu süreç, başlangıçta Birleşik Krallığın (İngiltere) sömürgesi olan Amerika halkının özgürlük mücadelesi ve bağımsız bir devlet olma arayışıyla başlamıştır. Amerika'da yerleşim alanları Birleşik Krallık kökenlilerce kurulmuştu. 
Amerika'da tüm sosyal ve ekonomik hayat Birleşik Krallık memurları tarafından idare ediliyordu. Tüm sosyal hayatı ile bağımlı olan ve vergi ödeyen Amerika yerleşim alanlarından bazıları İngiltere'den vergilerin azaltılmasını ve ekonomik bazı iyileştirmeler talep etti ancak buna İngiltere'nin yanıtı ağırlaştırılmış vergiler oldu. Bir tepki olarak başlayan Amerikan ihtilaliyle, Birleşik Krallık buradaki otoritesini kaybetti 


ve bağımsız bir Amerika Birleşik Devletleri kuruldu. 


Bu yeni devletin kurucu zümresini Anglo-Protestan'lar oluşturuyordu. Kurulan bu yeni devlet çok yoğun bir göç alıyordu, zaten karmaşık bir yapıya ( etnik anlamda ) sahip olan Amerika'da, bu göç etnik yapıyı daha da çeşitlendiriyordu. Bu yapıyı bir 


arada tutan en önemli olgu *Yurtseverlik” fikriydi. 


20. y.y'a gelinceye kadar bir Amerikan milletinden söz etmek doğru olmayacaktır. Daha çok Amerikalılık fikriyle bir arada olan Amerikan halkı, ciddi anlamda uluslaşma fikriyle 20. y.y.'da tanışmıştır. Theodore Roosevelt'in başkanlığı dönemi ( bizzat Roosevelt'in dile getirdiği ) Amerikan milleti kavramının tartışılmaya ve Ulus bilincinin oluşturulmaya çalışıldığı tarihtir. Yine 20. yy başları, Amerika'nın uluslararası camiada varlığını hissettirmeye başladığı dönemdir. Zengin kaynakları ve uzak ülke olmanın verdiği avantajı iyi kullanarak hızlı bir büyüme sağlayan ABD, kültürel ve sosyal anlamda hala Avrupa'nın etki sahasından tam anlamıyla kurtulmuş değildi. Batı kültürünün bir parçası olarak, Avrupa'nın yansıması olmaktan öteye 


kültürel bir varlık gösterememişti. 


I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Avrupa'da ve dünyada meydana gelen 


karmaşanın dışında kalmaya çalışan ABD, Alman denizaltılarının Amerikan ticaret 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gemilerini vurmaya başlaması ile savaşta İtilaf devletlerinin yanında yer aldı. Amerika halkı ilk kez yaşadığı bu ciddi olayla Uluslaşma yolunda önemli ilerlemeler kaydetti. 
Savaşın doğasında varolan savunma, birlik psikolojisini iyi idare eden Amerikan yönetimi, topluma Ulusal bilinci vermede savaş psikolojisini iyi değerlendirdi. I. Dünya Savaşına ABD'nin dahil olmasıyla İttifak Devletlerinin lehine seyreden savaş, İtilaf Devletlerinin bu taze kanla güçleşmesi sonunda İtilaf Devletlerinin savaştan galip olarak çıkmasına sebep oldu. Savaşın yönünü ve kaderini değiştiren ülke olarak ABD hem 


Uluslararası camiada hem de kendi halkı nazarında itibarını arttırdı. 


Roosevelt'le başlayan Amerikan Ulusallığı, M.Dünya Savaşı'na giden süreçle ciddi bir gelişme kaydetti. Sosyal ve ekonomik anlamda rüştünü ispat eden ABD, kültürel anlamda Avrupa'nın gölgesinden kurtulmanın yollarını arıyordu. Avrupa ve Rusya'da ortaya çıkan Ulusalcı ideolojik akımlar ve bunların Emperyal düşünce yapısı karşısında bağımsız bir kimlik ortaya koymak isteyen ABD, kendisine özgürlükçü ulusal-liberal bir misyon yükledi. Faşizim ve Komünizme aynı soğuklukla yaklaşan mesafeli bir tutum sergiledi. Kültürel anlamda bağımsızlık çabalarında sanat eylemlerine de büyük önem vermeye başlayan ABD, o güne kadar “Batı Kültürü'nün merkezi olan ( başta Fransa ) Avrupa'nın artık Batı Kültürünün merkezi olma misyonunu taşıyamadığını savunarak, yenidünyada Batı Kültürü'nün merkezinin artık 


ABD olduğunu yüksek sesle dile getirmeye başladı. 


TI. Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte, başta Avrupa olmak üzere dünya tekrar kaotik bir döneme girdi. ABD yine savaşta taraf olmamayı tercih etti. Almanya'nın Paris'i işgal etmesini ve Avrupa'daki Faşist baskıdan kaçan sanatçıların Amerika'ya göç etmesi, kültür-sanat anlamında ABD'nin aradığı şeyi ayağına getirmiş oldu. Özellikle Avangard sanatlarda önemli isimler Amerika'ya ve özellikle Newyork' a toplanmaya başlamışlardı. ABD'de artık Batı Medeniyetinin yeni kültür-sanat başkentinin Newyok olduğunu ilan etti. Artık bir Ulus Devlet olarak tam anlamı ile bağımsız olmayı 


başarabilecekti. 


TI. Dünya Savaşı'na da sonradan katılan ve kazanan tarafı belirleyen rolüyle ABD artık dünyanın parlayan yıldızıydı. Hem Batı Medeniyeti'nin merkezi hem de dünyanın uluslararası dengelerini kontrol eden bir güç olmuştu. Bu başarılar ABD'nin cazibesini arttırıyor, özgürlükçü yaklaşımı ve Amerikan Rüyası fikri ile halkını Ulus olarak 


birleştirmesi kolaylaşıyordu. Ardı ardına gelen iki askeri başarı ve Paris'in işgali ile 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gelen kültür-sanat alanındaki başarı, Amerikalılar için bir ayrıcalık havası yaratıyor, 


Amerikan Hükümeti de bu avantajı ulus olma yolunda başarıyla yönetiyordu. 


Sanatsal anlamda tüm avangard akımların (başta Almanya olmak üzere) Avrupa'dan dışlanması ve Amerika'ya yönelmesi bu sanatçıların, sanatsal kaygı ile yaptıkları bir yöneliş olmasına rağmen Amerikan Hükümeti bunu çok iyi değerlendirerek, avangard bir akım olan “Soyut Dışavurumculuğu” ABD'nin ulusal 


sanatı olarak ilan etti. 


Amerika'nın burada diğer ideolojik ulusalcı yaklaşımlardan çok farklı olarak, sanat eserini değil tümden bir sanat üslubunu ulusal bir kimlikle özdeşleştirme yoluna gitmesi, onun emperyal bir kültür kazanmasını da sağladı. Artık Amerikan Ulusal kültürü, tüm Batı Kültürünü temsil etmeye başlamıştı. Soyut Dışavurumculuğu, Amerika'nın kendi ulusal sanatı olarak ilan etmesinin ardından avangard olmaktan çıkıp kendini kabul ettirmeye de başladı. Özellikle soğuk savaş döneminde, bütün kültürel eylemlerde olduğu gibi resim sanatının ABD ulusal yayılmacılığı için özellikle CIA tarafından bir propaganda malzemesi olarak kullanıldığı, sanatçıları himaye edip 


sergiler organize ettiği bilinmektedir. 


3.1. 20.yy Amerika'da Uluslaşma Çabaları 


20. y.y.'a gelmeden önce Amerika'da Ulusalcılığın, yurttaşlık bilincinin oluşmasıyla başladığı bilinmektedir. Hatta bu hareketin, Fransız İhtilali'ni etkilemiş olduğunu söyleyen pek çok fikir bulunmaktadır. "...1776 Amerikan Devrimi, Amerikan yerleşim alanlarını (1620'den başlayarak) kuran İngiltere Birleşik Krallığına karşı bir atılımdır. Amerikan yerleşim alanları, Birleşik Krallık kökenlilerce kurulmuştur. Bu kuruluşun birkaç nedeni vardır; bu yerleşim alanlarından İngiltere Birleşik Krallığına her türlü hammadde sağlamak, Fransa ile yaşanmakta olan dünya çerçevesindeki savaşta Fransa'yı yenebilmek için kaynak bulmaktır. Üstelik Amerikan yerleşim alanlarında oturanların tümü de, Amerika'da doğmuş oldukları bilinerek, Birleşik Kraliyet yurttaşıdır. Bu yerleşim alanlarında yürürlükte olan yasalar Birleşik Krallık yasasıdır. Yürürlükte olan para, Birleşik Kraliyet parasıdır. Vergiler Birleşik Kraliyet 


kasalarına, Londra'ya gönderilmektedir. Bu yerleşim alanların tümü de “Yeni İngiltere” 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olarak bilinmektedir. * " Bu süreç içinde, Newyork yerleşim alanının en büyük isteği, bölgesinde yürürlükte olan İngiliz parasının oran ve tutarının arttırılmasıdır; ek olarak, bankalardaki kağıt para tutarlarını ve döngülerini arttırmaktır. O süreç içinde Massachusetts yerleşim alanının isteği de, İngiliz vergilerinin düşük tutulması idi. 
Anayurt Londra, bu iki isteğe -ve diğerlerine- de karşı çıktı; üstelik bu istekleri 


cezalandırmak için ek vergide koymaya çalıştı. Amerikalılar başkaldırdılar." “ 


1776'da Amerikan İhtilali gerçekleşti. Amerika yerleşkeleri Birleşik Krallığa karşı bağımsızlık için savaştı ve özgürlüklerini kazandılar. Amerika'nın bağımsızlığına giden süreci hazırlayan Ulusalcı bir yönelişten çok yurtsever bir yöneliştir. "... Yurtseverlik milliyetçiliğin doğrudan Amerikan modelidir. Anglosakson dünyasında vatan anlamına gelen bir “patrie” sözcüğü yoktur. Amerikan sosyal kültüründe neo-con'larca 


şiddetlendirilen “patriotizm? vardır ki bunun Türkçe karşılığı yurtseverliktir." © 


Bu çıkışın, sömürge olmaya toplu bir başkaldırı ve kendisine ait olma güdüsüyle oluştuğu hissedilir. Böylelikle, bu yönelişin ulusalcı -en azından Avrupa ve Rusya'daki gibi- değil de yurtsever bir yöneliş olduğu anlaşılacaktır. " Amerikan devletlerinin bir Amerika Birleşik Devletleri teşkil etmesi birkaç yıl içerisinde bitti ve cem'an yarım asra 
bile varmadan hiç yoktan bir Amerikan milleti bile doğdu; öyle ki 1839'da, henüz 23 
yaşında iken, adeta bir Amerikan Hegel'i gibi konuşan O'Sullivan, bugün bütün dünyada birçok üniversitede ders metni olarak okutulan, harika bir milliyetçilik manifestosu olan ve Amerika'nın kaderi (Destiny of America) adıyla tanınan 'Geleceğin Büyük Milleti? 
ni (The Great Nation of Futurity) kaleme aldığında henüz altmış üç sene geçmişti ve bu 


da yetmişti, bir Amerikan milletinin ve milliyetçiliğinin teşekkül etmesi için." & 


Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması ile birlikte ortaya çıkan Amerikan Ulusu kavramı, pek çok etnik çeşitliliğe rağmen, sistemli bir uluslaştırma çabasına gerek kalmadan tek bir ulus fikrinde kolayca birleşti. "19.y.y.'da, Avrupa'nın diğer köşelerinden göçmenler artık Amerika Birleşik Devletleri olan Amerika'ya büyük sayılarda ulaşmaya başladılar. Almanlar, İrlandalılar, İtalyanlar, Doğu Avrupalılar (Osmanlı'dan göç edenleri de içerir) ABD'nin değişik yerlerine yerleştiler. O kadar ki, 


ABD'yi yönetenler, ya da ileride yönetmek için istekli olanlar, bir “Amerikancılık” 


” http://Awww.turkdirlik.com/Bilgimece/Siyaset/Umumi/HBPaksoy0009.htm “9 http//www.turkdirlik.com/Bilgimece/Si yaset/Umumi/HBPaksoy0009.htm “! http://www.durmushocaloglu.com/dh/yazi.asp?yid—5132598 
© http://www.durmushocaloglu.com/dh/yazi.asp?yid—5132598 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akımının başlamasının gerekli olduğunu açıkça ve gazetelerde savunmayı üzerlerine aldılar; bu gereğin, yurt savunması için bir temel esas olarak gördüklerini belirttiler. Bu görüşlerini ileri gelen Amerikan üniversitelerinin yıllık bitirme törenlerinde de dile 


getirdiler." “ 


Amerika içindeki yerli Amerikancılığın kurulmasında önemli bir yeri olan bu durumun ciddi anlamda Amerika'daki ulusalcı yönelişin başlangıcı olarak alabiliriz. Bu tarih öncesine kadar Amerika'da sistemli bir uluslaştırma politikasına gerek duyulmamıştır. “Samuel Huntington'ın da dediği gibi, ABD'nin göçmenlik tarihinde, ekonomik fırsatların çekiciliğinin yanı sıra dini ve siyasi özgürlük, (güney dışında) kast ve aristokrasi sisteminin olmayışı ve kurucu yerleşimcilerin sahip olduğu Anglo-Protestan kültürü önemli rol oynamıştır. Asimilasyonu sağlayıcı ana etkenler, çeşitlilik ve dağılımdır. Geçmişte göçmenlerin geldiği ülkelerin sayı ve çeşitliliği ve beraberlerinde getirdikleri diller asimilasyonu kolaylaştırıyordu. Tarihsel olarak toplamda, özellikle kültürel asimilasyon Amerika'nın büyük başarı öykülerinden biri, hatta en başarılısı olmuştur. Bu kişiler Amerika'nın Anglo-Protestan kültürüne ve “Amerikan Ruhu'nun değerlerine ezici çoğunlukla bağlanmıştır. Kültürel asimilasyon, adeta bir dönüşüm potası olmuştur; yabancı öğelerden potaya her seferinde bir parça eklenmiş, bu ögeler sadece eriyip kalmamış önemli bir dönüşüm yaşamış, böylelikle 


özgün malzemeyi beklendiği kadar çarpıcı biçimde etkilememiştir.”“* 


20. yy ile birlikte Amerikan ulusalcılık fikri, devletin resmi ideolojisi halini almaya başlamış, Amerikan toplumunun kimliği de sorgulanmaya başlamıştır. Bunu ilk ağızdan dile getiren de ABD'nin 26. başkanı (1901-1909) Theodore Roosevelt olmuştu; “ABD'nin I. Dünya savaşına katılması öncesi (1915): Bu ülkede çifte adli Amerikancılığa yer yoktur; İrlandalı-Amerikalı, Alman-Amerikalı yoktur. Yalnız Amerikalı vardır” görüşünü savundu.. Bu arada, İngiliz Düşünce İşvereni ve İngilizce Sözlüğü ilk derleyen kişi olan Samuel Johnson ( 17097-1784 Yun 1775 yılında söylediğine özenle göndermede bulundu: “Yurtseverlik, bir alçağın en son sığınağıdır” Bu deyişi ile Teddy Roosevelt hem yurt sevgisini hem de bu bayrak altında sığınabilecek ancak istenmeyen kişiler de bulunabileceğini özetliyordu."” Bu 


Amerika'daki Ulusalcı yükselişin en belirgin ifadesidir. 





© http//www.turkdirlik.com/Bilgimece/Si yaset/Umumi/HBPaksoy0009.htm “* http//www.tusam.net/makaleler.asp?id-279&sayfa-44 
© http//www.turkdirlik.com/Bilgimece/Si yaset/Umumi/HBPaksoy0009.htm 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Teddy Roosevelt, Paris'teki Sorbonne Üniversitesinde 1910 yılında yaptığı “Bir Cumhuriyet İçindeki Yurttaşlık” başlıklı bir başka konuşmasında ise, konuşan değil, iş yapan kişinin yurttaşlık ile olan ilişkileri üzerinde durdu. Bu işi yapmanın da, Amerikancılığı özdeşleştirdiğini “Bir eleştiricinin değeri yoktur, ortaya çıkıp kendi 


yaptığı iş'leri tozlu, terli yüzü ile göstermedikçe?”*“ diyerek vurgulamıştır. 


Roosevelt'le birlikte dile getirilen ulusalcı yükseliş, aynı zamanda, Amerikan ulusal kimliğinin oluşturulmaya başladığı dönemdir. Mark Twain ( mark twain: sicime düğüm at anlamında bir gemicilik deyimidir, ki kendisi de bir dönem kaptanlık yapmıştır.) 
takma adı ile öyküler yazan Amerikalı yazar Samuel Clemens (1835?7-1910) “O yıllarda gördüklerini, yerel ağız ile yazdığı öyküler olarak yayınladı. Yayınları, Amerikan toplumu içinde büyük yankı yaptı. Çünkü kullandığı ağız, Avrupa'dan ve özellikle İngiltere'den gelen mayayı taşımıyordu. Tam anlamı ile Amerikancıydı; Amerikan türü 


Başkaldırmacılık idi." “7 


Amerika'da kullanılan resmi dil İngilizce idi ancak çok kültürlü ve çok dilli Amerikan toplumunda Anglo-Protestan kültür altında asimile olan diğer unsurlarında kattıkları ile özgün denilebilecek bir Amerikan aksanı oluşmaya başlamış ve Clemens bunu ulusalcı bir yönelişle yazım dili olarak kullanmakla ulusalcı yükselişin kültürel 


ayağını başlatmış olacaktı. 


I.Dünya Savaşı ile iyice yükselen Ulusalcılık TI. Dünya Savaşı ile birlikte ABD'de zirvesine çıkmıştır. Mesela Japonya ile yapılan savaşta, Amerikalı Japonlar ulusal güvenlik gerekçesi ile yalıtılmış bölgelerde savaş sonuna kadar gözetim altında 


tutulmak amacı ile zorunlu ikamet ettirmişlerdir. 


Devlet olarak varlığını, kültürel bütünlükle de pekiştirmek isteyen ABD, Batı Kültürü'nün merkezi olmaya başlaması ile aynı zamanda Ulusal kültürünü dışarıya aktarma eğilimindedir. Kendisine özgürlükçü-liberal bir ulusallık tasarlayan ABD, özellikle soğuk savaş dönemi, komünizm karşıtı mücadelesinde Amerikan kültürünü cazip hale getirmek için çok yoğun bir ulusalcı söylem ve eylemde bulunmuştur. Bu eylemleri pek çok alanda uygulamış, kendisini yenidünyanın ideal profili olarak kabul 


ettirmeyi de büyük ölçüde başarmıştır. Özellikle çizdiği özgürlükçü imaj ve ekonomik 





© http://www.turkdirlik.com/Bilgimece/Si yaset/Umumi/HBPaksoy0009.htm 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refah ile dünyanın pek çok yerinden bilim adına çalışan - beyin göçü - insanları 


kendisine çekmeyi başararak gelişimini ve büyümesini sağlamıştır. 


Soğuk savaş dönemindeki iki kutuplu diye tabir edilen güçler dengesinde, Amerika, SSCB karşısında iki kutuptan biri olmuş, 1900'lerin sonlarında SSCB'nin dağılması ve ekonomik siyasal gerileyişini de iyi kontrol ederek alternatifsiz bir “Süper Devlet” olmayı başarmıştır. Burada, ayrıca belirtmekte fayda vardır ki, ABD tarihinde, çeşitli gerekçelerle savaş hiç eksik olmamıştır. Bunun ABD'nin uzak ülke olma avantajı ile sivil kayıp yaşamaması savaşın birleştirici rolünü iyi kullanması önemli bir 


gerekçedir. 


3.2. Amerika'da ki uluslaşma Çabalarının Resim Sanatına Yansımaları 


1776 Amerikan ihtilali ile bağımsız bir devlet olmayı başaran A.B.D. , sömürge 
olmaktan kurtulmuş ancak hala kendi ulusal kültürünü oluşturamamıştı. Zira Avrupalı Anglo-Protestanlarca kurulmuş olan bir kültür hakimiyeti dolayısıyla Avrupa'nın benzeri olmaktan öteye geçememişti. 20. yy ile birlikte yükselen Amerikanlık fikri, 


beraberinde özgün bir ulusal kültür oluşturma arayışlarını da getirmişti. 


Theodore Roosevelt'in A.B.D. başkanı seçildiği döneme denk gelen bu süreçte, Amerikancılık fikri hem siyasal, hem akademik ve hem de sanatsal anlamda ulusal bir kimlik arayışının zirveye çıktığı yıllardır. Daha önceleri yazınsal anlamda Amerika'ya özgü ve ulusal değer ifade edebilecek çalışmalar olmuşsa da sanatsal anlamda (özellikle 


resim sanatında) özgün bir ulusal kimlik oluşturulamamıştı. 


Sanat, kültürün en önemli argümanlarından biriydi ve Avrupa'nın sanat alanındaki hakimiyeti Amerika'da sorgulanıyordu. Amerika'nın en önemli sanat eleştirmenlerinden biri olan, “Clement Greenberg yazdığı bir makalede, Amerikan resim sanatının, Avrupa resim sanatını taklit etmekten öteye gidemediğini ve dolayısıyla Amerikan resminin orijinallikten epey uzak olduğunu belirtir.” 
Roosevelt'in “Federal Sanat Projesi? kapsamında1929 yılında Newyork'ta Rockefeller ailesi tarafından (Nelson Rockefeller'in annesi) MOMA (Modem Sanatlar Müzesi) 


kurulacaktır ve sanatsal anlamda A.B.D.'nin en önemli çıkışlarından biri olacaktır. — 


MOMA, Amerika'nın ulusal sanatının oluşmasında önemli bir rol oynayacaktır.- Bu 








© http://www.hurriyet.com.tr/agora/article.asp?sid—?2&aid-1897 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dönemde “Avrupa'da faşizm saldırıya geçmiş, Avrupalı sanatçılar ve aydınlar soluğu Amerika 'da almışlardı. Ne var ki, bu Avrupalı modern sanatçıların yaptıkları tutucu Amerikalılar'ın gözünde sanat bile sayılmamaktaydı. Üstelik onlara göre soyut sanat, *yoz ve yıkıcıydı? kimilerine göre ise “tamamıyla Komünist bir sanattı” ve kaldı ki 


zaten bütün modern sanat akımları da tümüyle sosyal yıkıcılık amaçlanmaktaydı.”* 


1. Dünya Savaşı başlamıştı; “14 Haziran 1940'ta Naziler Paris'i işgal ettiler. 
Bu, bir anlamda da Amerika'nın Batının kültür başkentliğini alması için bir fırsattı. 
1941'in ilkbaharında, John Peale Bishop, Kenyan Review'de, artık sanatın geleceğinin Amerika'da olduğunu, batı kültürünün merkezinin artık Avrupa'da yer almadığını ve sanatın yeni sorumluluklarının yeni kıtaya geçtiğini belirtiyor, aynı yıl, Samuel Kotz, yeni, güçlü ve özgün bir sanat istediğini söylüyor ve artık Paris'e ve geçici milliyetçi sanata karşı bağımsızlığı ilan etmenin zamanının geldiğini vurguluyordu. Kotz, yeni resmin, Yeni Amerika'yı sembolize etmesi gerektiğine inanıyor ve artık simgeleşmiş teknik mükemmelliğine karşı yeni bir değerler dizgisi oluşturmayı öneriyordu. Savaş öncesi Paris'in katı kurallarına bir sünger çekiliyor ve işgal altındaki Paris, bu sefer 


kültürel olarak aşağılanıyordu.” 


Artık Amerika, sanatsal anlamda özgürlüğünü ilan edebileceği şartlara kavuşmaya başlamıştı. Faşist ve Komünist ideolojilere karşı sert bir duruş sergileyen Amerika, bu ideolojilerle anılmaya başlayan toplumcu gerçekçi sanatsal üsluplara karşı da -kendisine seçtiği ulusalcılık modeline uygun olarak- daha özgürlükçü bir sanatsal üslup olan soyut sanata ulusal bir kimlik yüklemeye çalışıyordu. Amerikan Hükümeti'nin direktifleri doğrultusunda CIA'nın bu konu üzerinde özel çalışmaları 


bulunmaktadır. 


CIA; Washington çizgisine bağlı ünlü yazarların kitaplarını yayınladı, yeryüzünde Marksizm'i ve Komünizm'i ve devrimci politikaları eleştiren birçok eylemde bulundu. ”! Soyut sanata sıcak bakmayan Amerikan Kongresi'ndeki sağ kanat tepkiliydi. Ancak tüm bu tepkilere rağmen, Soyut Dışavurumcu sanatçılar evrensel bir resim dili oluşturmaya çalışırken, yaşadıkları ülke olan Amerika, bu evrensel bakış açısını ve sanatı Batı kültürünün başkentliğini ele geçirmek için bir araç, kendi 


kültürünün bir sembolü ve yayıcısı olarak kullanacaktı. 





© http://ekremkahraman.com/yazilar/11.htm 
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Amerika'nın Avrupa'nın gölgesinden kurtulmak için verdiği “Kültür savaşının Amerika'da ki sanat cephesini bir anlamda Greenberg yönlendiriyordu. Paris'le iplerini koparıyor, Amerikan resminin Paris bağımsızlığıyla özgürlüğüne kavuştuğunu söylüyor, artık Amerikan sanatının uluslar arası piyasada Paris'in yerini aldığını vurguluyordu. Paris'in dekadansı karşısında sert Newyork sanatı ve Pollock'un samimiyeti bu yeni doğuşun sembolü gibiydi. Pollock'un Action Painting'i Soyut Dışavurumculuk içinde Amerikan tarzı olarak lanse ediliyor ve bir silah olarak kullanılıyordu. Amerikalı yazar ve eleştirmenlere göre Avrupa'ya sunulabilecek kültürel etkinlikler de Faulker'in, Hemingway'ın, Dos Pasos'un edebiyat ürünlerine artık Amerikan resmini eklemek olasıydı. Yani Amerika artık o zamana kadar yaşadığı kolonize olmuş kültürden, kolonize eden kültüre geçebilirdi.”” Amerika ulusal kimliğini oluşturma adına bu yoğun faaliyetleri pek çok koldan destekliyor, MOMA, 


CIA ve akademik çevreler ciddi bir organizasyon içerisinde çalışıyorlardı. 


Bu doğrultuda, “1940'lı yıllarda CIA'nın hazırladığı gizli bir proje gereği, “Amerikan Soyut Dışavurumcu” sanatçılar bir araya getirilerek bir grup oluşturuldu ve ortak sergiler açmaları sağlandı. Sergilere alınanların çoğunun ortak geçmişi, Roosevelt'in “Federal Sanat Projesi” için çalışmış olmalarıydı. Hepsi de ülkeleri Amerika için idealleri olan sanatçılardı. Önde gelen iş adamları, özel kuruluşlar ve CIA destekli, “hayır amaçlı” yardım kuruluşları, siyasi ve kültürel vakıflar bu sanatçıların sergilerini organize etmeye, resimlerini satın alarak desteklemeye başladılar. Pollock da desteklenenler arasındaydı. Amerikan toplumu, bu sanatçıların sanatlarını beğenmiyor, savunduklarına, yaptıklarına kayıtsız duruyor ama CIA öyle düşünmüyor, öyle davranmıyordu. Çünkü bu sanatın ve kültürün kendi doğal iç diyalektiğinin gereklerinden çok planlanmış uluslar arası hedefleri olan bir devlet projesiydi. O dönemde, beklide birçok sanatçının bundan haberi bile bulunmamakta fakat Sovyetler Birliği'nin resmi sanat politikasının merkezini oluşturan “Toplumsal Gerçekçilik” görüşünün karşısında “Soyut Dışavurumculuk?” CIA tarafından A.B.D. devlet 


politikalarında bir karşı ideolojik mücadele formu olarak belirlenmişti.” 


Soyut sanat ve Pollock'un A.B.D. tarafından öne çıkarılmasının yanı sıra, kendi duruşlarıyla ve özgün arayışlarıyla çalışmalar yapan Tobey, Rotkho, Süll, Newman, Klein ve 


Motherwell gibi soyut dışavurumcu sanatçılar, Uzakdoğu Kaligrafisi, Zen Budizmi, 





” Baykam, Bedri, a.g.e. 248 
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Amerikan Yerli Sanatı, Gerçeküstücülük, Varoluşçuluk gibi etkilerle ortak bir dil 


yansıtmayı amaçlayan resimleriyle Newyork Sanat Merkezi'nde lanse edilirler. “ 


Soyut Sanatçılara göre Soyut Dışavurumcular çok daha heyecanlı, daha gerilimli ve tedirgindirler. Ne denli soyut olursa olsun, resim düşüncesine daha da uzak dururlar. Böylece soyut dışavurumculuk, iç özgürleşmenin, yaratıcı ve bilinçaltı güçlerin dışa taşması için bir araç durumuna gelir.” Ancak, Amerika'nın ulusal sanat oluşturma eyleminin bir parçası olarak soyut sanata yüklenen görev ile birlikte, “Motherwell'in arkadaşı Jackson Pollock dikkat çekmeye başlamıştı. Amerikan resim dünyasının iç güçleri, yani MOMA ( Newyork Modern Sanatlar Müzesi)'dan Barr ve Soby, Gugenheim ve eleştirmen Clement Greenberg, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek bir pozitif estetik seçim ve hiç kırılmadan süren bir süreklilik duygusunun gerekliliğini işaret ediyor ve yeni estetik zevk olarak Kaos'un ta kendisini, yani Jackson Pollock'u seçiyorlardı. 1943-44 Pollock'un süratle keşfedildiği bir dönem oluyor, daha ilk sergisinden sonra Pollock, o ana kadar tam ne olduğunu, ne olacağı kestirilemeyen Yeni Amerikan Resmi'nin sembolü haline geliyordu. Kuvvetli, maceraperest ve 


76 
coşkun...” 


“CIA'ya göre yeni, A.B.D. yönetimi artık sanatı “Avrupa etkileri ambarından kurtarmalı, yabancı izm'lerin ötesine taşımalı'ydı. Bu hedefle Pollock, yeni bir ulusal sanat hedefinin başlıca kahramanı olabilecek bütün özelliklere sahip görünüyordu. 
Çünkü O, gerçek bir “vatansever? gerçek bir Amerikalı'ydı. Avrupa sanatına tepki duyuyor, Amerika'yı seviyor, Meksika ve Kızılderili sanatçılardan, kültürlerden etkileniyor, açıkçası kendi toprağından fışkırıyordu.”- bir boya fırçasını bile artık zor tutup kaldıran- Mattise'in yaşlanmış Avrupa Modernizmi'nin karşısında Pollock yeni bir enerjinin, yani bir bakıma yeni bir aydınlanma çağının simgesi, gücü olarak 


görülüyordu.” 


Amerikanlık fikri ile yaklaşılarak ulusal bir kimliğe dönüştürülmeye çalışılan soyut sanat için Jackson Pollock, “1939'lu yıllarda “bu ülkede bu kadar revaçta olan yalıtılmış salt bir Amerikan resmi fikri bana tamamen mantık dışı geliyor. Aynı salt 


Amerikan fizik ya da matematiği kurma fikri gibi. Çağdaş resmin temel sorunları bütün 


si Canan, Beykal, “dışavurumculuk”, KALIN-Dışavurumculuk Sanat Seçkisi. 
7 Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Görsel Yayınlar, Cilt:4, s.710 
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ülkelerden bağımsız olan bir konudur.” diyerek tepki gösteriyor, Robert Mortherwell ise; “Sanat ulusal değildir. İnsanın bir Fransız ya da Amerikan ressamı olması demek, hiçbir şey olmaması demektir. İnsanın hemen önünde olan kendi dar çerçevesini aşamaması, insani değerlere hiç ulaşamaması anlamına gelir.”* diyordu. Ancak “Soyut Dışavurumculuğun değişim dönemi aynı zamanda Amerika ile Avrupa arasında bir kültür savaşında da sahne oluyordu. Şöyle ki; Avrupa — özellikle Fransa ve Paris- Batı kültürünün merkezinin kendisi olduğunu iddia ediyor, ki o zamana kadar da öyleydi. 
Sanata yön verecek hareketlerin ve sanatçıların yalnızca Avrupa'dan çıkabileceğini savunuyordu. Oysa Amerika özellikle II. Dünya Savaşı'nın ardından artık Avrupa'nın Batı Kültürünün merkezi olma vasfını yitirdiğini yeni dönemde yeni sanatın merkezinin “Yeni Dünya' yani Amerika olması gerektiğini ve bu şartlara da haiz olduğunu iddia ediyordu. Aslında bu iddiasında da haklıydı bir anlamda, çünkü o zamana kadar sanata yön vermiş birçok ünlü sanatçı savaş ortamında Avrupa'dan Amerika'ya geçmiş, sanatsal (faaliyetlerini oOburada özellikle Newyork'ta sürdürüyorlardı.””? “Soyut Dışavurumculuk aracılığıyla Amerika, Avrupa'da ki kültürel etkinliğini arttırarak sürdürmüştür. Bu değişen ortamda Amerika'ya özgü her 


karakteristik artık Batı Kültürü'nü temsil eder hale geldi.”** 


Bu arada II. Dünya Savaşı sona erer; “İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından saldırgan Alman Faşizmi yenilecek, savaşın galipleri Sovyetler Birliği ve A.B.D. 
arasında uzun yıllar sürecek olan büyük bir ideolojik mücadele, tarihi 'soğuk savaş” başlayacaktır. Bunu yürütecek merkez olarak yeniden düzene sokulan, bir bakıma yeniden kurulan A.B.D. istihbarat örgütü CIA, “dünyanın bir Pax Amerikana'ya, yeni bir aydınlanma çağına ihtiyacı olduğu ve bu çağın da A.B.D. çağı olacağı” tezini 


uygulamaya sokacaktır. 


Sovyetler Birliği'nde Stalin iktidardaydı ve O'na muhalefet eden Troçkistler, bazı aydın, düşünür, sanatçı ve bilim adamı ya Rusya'dan sürülmüş ya da ülkelerinden kendileri kaçmışlardı. Bunlardan önemli bir bölümünün sığındıkları A.B.D.'de solcu 


aydınların, sanatçıların çoğu bu yüzden A.B.D. Komünist Partisi ve Troçkist 


81 


eğilimindeydiler.”  —ki Pollock'ta bunların arasında idi.- “© 1947-49 arasındaki dönem, 


” Robert Mortherwell and Adolph Gottlieb, Modern Artist in America New York Witteborn, 1952,- Aktaran: Bedri Baykam 

12 Alparslan, Budak, “Türk Resminde Yeni Dışa Vurumculuk, Yüksek Lisans Tezi, s.35 
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Anti-Komünizm'in Amerikan toplumunda derin ve kalıcı bir biçimde iz bıraktığı yıllardı. Böyle bir ortamda Soyut Dışavurumculuk, Amerikan liberal fikirlerini temsil eden ve diğer sanat akımlarını gölgede bırakan avangard bir tarz olarak belirdi. 
Avangard ressamların çalışmaları da, kendileri farkına ve bilincine varmadan yeni liberal Amerika politikasının sembolü haline geldiler. Kendini inatla apolitik olarak belirtmiş bir sanat, güçlü bir silah olarak kullanılmaya başlandı. Yeni liberal anlayışın kendini Faşizm'e ve Komünizm'e aynı ölçüde düşman gördüğü, bu dünyanın aranılan 


ve bulunan kahramanı Jackson Pollock oldu ve etrafında bir ekol olıştu.”? 


Amerika'nın ve dolayısıyla CIA'nın Soyut Ekspresyonizm”de bulduğu şey bir anti-Komünist ideoloji, özgürlükçü ideoloji, serbest girişimcilikti. Non-Figüratif ve plastik konularda suskunluk tam da toplumcu gerçekçiliğin anti-tezleriydi.Soyut Ekspresyonizm'i ulusal iradenin gerçek bir ifadesi olarak gördüler. CIA, sağ kanattan gelen eleştirileri bertaraf etmek için, özel sektöre (başka deyişle MSM'ye Soyut Ekspresyonizm'i “serbest girişimci resim” olarak tanımlayan MSM'nin kurucu ortaklarından Nelson Rockefeller'a) yöneldi. MSM'nin birçok yöneticisi CIA ile uzun bir geçmişe sahipti ve Soyut Ekspresyonizm'i, kültürel Soğuk Savaş'ta bir silah gibi kullanacak ellere teslim etmeye dünden razıydılar. Ağırlıklı olarak Soyut Ekspresyonizm'in Avrupa'da açılan tüm sergilerine kaynak sağladılar; sanat eleştirmenleri seferber edildi ve bu sanatı cömertçe öven makalelerle sanat dergileri de kıvamına getirildi. MSM ve CIA destekli Fairfield Vakfı kartelince sağlanan kaynaklar, sırası gelince Avrupa'daki estetik anlayışa yön verebilecek en saygın Avrupa 


galerilerine sunuldu.” 


Soğuk Savaş döneminde A.B.D. ve S.S.C.B. arasındaki mücadelede, sanata ve sanatçıya yüklenen rolü Greenberg şöyle ifade ediyordu. O'na göre “ Avangard'ın kabulünde egemen kültürün kodlarıyla uyumun etkisi büyüktü ve yüksek kültürü 


kurtarmak için sanatçılar gururla anti-Komünist olmalıydılar.”8* 


Amerika, hem Avrupa'dan Batı Kültürü'nün başkentliğini almak için verdiği mücadelede ve hem de soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği ile giriştiği siyasal mücadelede Soyut Ekspresyonizm'e önemli işlevler yüklemişti. Öyle ki “Amerikan 


resim sanatının soğuk savaşta oynadığı sıra dışı başrollerden biri, bu sanatın serbest 





8 Baykam, Age. s.252 
8 http://stalinkaynak.com/arsiv/2006/1 1/25/cia-ce-kulturel-soguk-savas-james-petras/ 
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girişimin bir parçası olmaya başlaması değil, apolitiklik iddiası taşıyarak son derece 


politik olunabildiğini kanıtlayan bir hareket olmasıdır.” 


CIA; apolitik sanat ve sanatçılarla “özgürlük” fikri çerçevesinde birleşmişti. 
Bununla da Avrupalı solcu sanatçıları tarafsızlaştırarak kendi ulusal çıkarlarına karşı olabilecek ( özellikle kültür-sanat alanında ) tehditleri de bertaraf etmiş oldu. Amerika Avrupa'yla girmiş olduğu, kültürel bağımsızlık mücadelesinde pek çok ya da herhangi bir sanat üslubu kullanılarak ortaya konan ulusal çalışmalar oluşturmak yerine, tümden Avangard olan bir sanat akımını ( Soyut Ekspresyonizm ) ulusal kimlik ile özdeşleştirme yoluna giderek; hem özgün sanat dilini oluşturdu, hem de bu dili kullanarak Batı Kültürü'nün başkenti olmayı başardı. Ayrıca Soğuk Savaş döneminde Özgürlükçü Ulusal yaklaşımını, Sovyet Komünizmi'ne karşı propaganda malzemesi olarak da başarıyla kullandı. Amerika, böylelikle, kendi ulusal bütünlüğünü sağlarken 


kültür ihraç eden milletler arasına girmeyi de başardı. 


3.3. Ulusal İçerikli Çalışmalardan Örnekler 


Amerika'nın Ulusal kültür oluşturma adına girmiş olduğu mücadelede, resim sanatı anlatıcı dilinden ziyade bir üslup olarak Amerikan kimliğini yansıtmak amacıyla kullanılmıştır. Avrupa'nın batı kültürünün merkezi konumunda olması Amerika'nın, bu 


kültür altında ulusal bir kimlik oluşturmasına engel oluyordu. 


20. yy, Amerika'nın kültürel anlamda Avrupa ile giriştiği mücadelenin Amerika'nın lehine gelişmesiyle sonuçlanmıştır. Amerika, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı ve bunun öncesinde gelişen Faşist iktidarların baskısıyla Amerika'ya giden sanatçıların Newyork'ta toplanmaları ve Avangard sanatları buraya taşımalarıyla birlikte Soyut Sanatı kendi Özgürlükçü Ulusal (liberal) anlayışına göre yorumlamış ve bir disipline bağlı olmayan bu akımları “özgürlükçü” anlatım dilleri nedeniyle, kendi ulusal 


kültürünü Batı Kültürü'nün temsilcisi konumuna taşımak için kullanmıştır. 


“Soyut Dışavurumculuğun öncülüğünü yapan sanatçıların çoğu göçmen ( Gorky, Rothko, de Kooning ), Avrupa'dan gelme ( Stil, Newman, Pollock, Kline ) sanatçılardı. 
Sadece Tobey ve Motherwell yerli Amerikalıydılar. Soyut Dışavurumculuk ivmesini 


Avrupalı Soyut Sanatçılar Grubu'ndan olan ve Il. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı 








85 http://stalinkaynak.com/arsiv/2006/1 1/25/cia-ce-kulturel-soguk-savas-james-petras/ 


49 


olumsuz etkilerden kaçan Ernst, Dali, Masson ve Matta gibi Gerçeküstücü sanatçılardan almıştır.“ Bu Avrupalı sanatçılarla, “Pollock, Bazıotes, Gottlieb, Motherwell ve Rothko gibi çağdaş Amerikalı sanatçılar arasında kısa sürede bir iletişim ortamı doğmuş, Ernstin eşi Peggy Guggenheimin galerisinde ortak o sergiler 


düzenlemişlerdir.”i7 





Resim.3.3.1. Mark Rothko. D Dvinsk, İsimsiz. 1951-55. t.ü.y. 
101x189 cm. Tata Gallery, Londra 





Resim.3.3.2. 2 The Plough and the Song, 1947, Signed lower right:A Gorky 47, Oil on canvas, 501/2 x 62 5/8 in.128.3 x 159.1 cm.R. T. Miller, Jr. Fund, 1952.16. 





Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Y.E.M. Yay., İstanbul, 1997, s. 1688 
87 Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Age. s.1688 
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Resim.3.3.3. Willem de Kooning. Marilyn Monroe, 1954. 
tü.y. 76.2x127Özel Koleksiyon 

Amerikan yönetiminin soyut sanatta bulduğu, özellikle yerli kültürden etkilenmiş olmasıdır. İlkel sanat ürünleri de Pollock'un ilgisini çekmiştir. “Pueblo Kızılderililerinin kum-resimleri hakkında bildiklerini değerlendirmiş ve farklı renklerde kumlardan, dinsel amaçlarla sembolik simgeler yaratma işleminden yararlanarak uzun ömürlü olmayan eserler yapmıştır. Ressam belki de Ernst'in boya dolu delikli bir kutuyu, tuvalin üzerinde değişik yönlerden bir sarkaç gibi sallayıp, düz çizgiler meydana getirme marifetini biliyordu. Tobey'in Doğu Kaligrafisinden esinlenerek, resimde koyu bir yüzey üzerinde beyaz çizgilerden bir ışık demeti etkisi sağladığı 


tablolarını da Pollock*un gördüğü kesindir.” 





Resim.3.3.4. J.Pollock,”Dişi kurt”1943, 41 x 67 inches, oil, t.ü.karışık teknik MOMA, Newyork 





8 Norbert LYNTON, Modern Sanatın Öyküsü, Çev:Cevat Çapan-Sadi Öziş, Renzi Kitabevi, İstanbul, 5.235 
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Resim.3.3.5.J.Pollock stüdyosunda, 1950 
Courtesy Hans Namuth Studio (D-2) 


Amerikan Soyut Sanatının etkilendiği sadece yerli kültür değildi. “Amerika'da Soyut Dışavurumculuğun içinde ortaya çıkan ve çıkış noktasını Zen-Budizmi'nden ve aralarında Japon sanatçılar Isamu Nguchi ve Kenzo Okada'nın da bulunduğu “Gutai' grubunun çalışmalarından alan Amblemci Soyutlamadır ki bu çerçevenin ürünleri olarak siyah-beyaz monogramlar ve gizemli alfabesi ile göze çarpan Amerikalı sanatçı Franz Kline öne çıkar.”İ? Tobey Uzak Doğu'dan etkilenerek edindiği üslubuna “beyaz yazı” der. Sanatçı Soyut Dışavurumculuğa hem katkıda bulunan, hem de öncülüğünü yapan biridir. Tobey gibi Reinhardt'da doğu sanatı üzerine uzun süre çalışmıştı. 
1960'larda yazdığı bir makalede, doğu sanatının beğendiği yönlerini açıklarken, aynı zamanda bir ressam olarak amaçlarını da ortaya koymaktaydı: “Dünyanın hiçbir yerinde sanat Asya sanatı kadar açık seçik olmamıştır. Mantık dışı, anlık, kendiliğinden, bilinçsiz, ilkel, rastlantıyla dışa vurulan yada teklifsizce olan hiçbir şey ciddi sanat olarak adlandırılmıyor. Önemli olan, boşluk, anlamsızlık, bütünüyle bilinçli olma, ilgisizlik. Sahipsiz ve tinsel; boş ve olağanüstü yapıda, akılcı bir kafaya sahip sanatçı, 


yalnız sanatçı olarak var. Simetri ve düzenlilik önem taşıyor; değişmeyen “insan 





s2 Alparslan, Budak, “Türk Resminde Yeni Dışa Vurumculuk” Yüksek Lisans Tezi, s.24 
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özü'nden, sonsuz üstün ilkeden, eskimeyen evrensel formülden başka bir şey 


düşünülmüyor sanatta.” 


Amerika, yapısı gereği ne kadar özgün bir sanat oluşturmak istese de aslında çok farklı kültürlerden etkileniyordu. Ancak kendi ulusal sanatını oluştururken Amerikanın başardığı en önemli şey, öykünmeyle de olsa elde ettiği sentezi kendisileştirerek dünyaya kabul ettirmeyi başarmasıdır. Bu sanatları dünya Amerikan Sanatı olarak algılamaya başlamış ve Amerika bu yolla Batı Kültürü'nün başkenti olmayı kazanmakla 


beraber kültür empoze eden “Emperyal” bir ulus pozisyonunu da yakalamıştır. 





Resim.3.3.6. Franz Kline, Oil on canvas, 200.6x129.9 m. 
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo 


Bemart Newman, 1948'de “güzelden çok esrarlı yüceliği akla getirecek bir sanat” olarak adlandırdığı olgunun üstesinden gelebilmek için çok çalışmıştır. Newman resimsel dili iki esas öğeye indirgedi: İlki, geniş, parçalanmamış ve düzene sokulmamış bir renk sütunu. İnsanlığın ilk ifade biçimi, “içinde bulundukları trajik durumu, kendi varlıklarının bilincini, boşluk karşısındaki çaresizliklerini duyuran dehşet ve öfke dolu şiirsel bir haykırış” olarak niteler. Daha sonra, 1966'da yaptığı The Stations of The Cross adlı on dört resimlik dizisinde, İsa'nın çarmıhtaki son sözleri olan “Beni neden 


bıraktın?” sorusu, bu kez evrensel çığlık olmuştur (Anglo-Protestan Kültür etkisi!..). 





* Budak, Age. s.24 
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Newman'ın resimlerindeki dikey işaretler, durgun yada sonsuz bir ortamda olumlu hareketler olarak yorumlanabilir. Tıpkı suları yarması için Tanrının şimşeği yollaması gibi. Newman'ın bazı resimleri çok büyüktür ve renk alanları ve sütunlarla sağlanan 


derece kontrasları uçsuz bucaksız görüntüleri çağrıştırır.” 





Resim.3.3.7. Barnett Newman, Sözleşme, t.ü.y. 152.4x121.9 cm. 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC 





Resim.3.3.8. Robert Mothevell, İspanyol Cumhuriyeti'ne Ağıt No. 134. t.ü.akrilik, 300x237,5 cm.Graham Gund Koleksiyonu, Camdbridge, MA 





*'LYNTON, Age. 8.234 


54 


Amerikan Ulusal Sanatında (sosyo-kültürel hayatta olduğu gibi) Anglo-Protestan (Avrupa ) kültür önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, başta da söylendiği üzere; Amerika kendi ulusal kültürünü oluştururken doğası gereği pek çok kültürden etkilenmiş, fakat bu kültürlerin potasında erimeyerek kendi özgün kültürünü oluşturmayı ve hatta bu farklı kültürleri Amerikan Ulusal Kültür Sentezi içerisinde asilmile ederek eritmeyi başarmıştır. Amerika, bunu başararak çok çeşitli etnik unsurlardan oluşan Amerikan 


Ulusu'nu hem bir arada tutacak dinamikleri geliştirmeyi de başarabilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


4.20. Y.Y.''DA MEYDANA GELEN ULUSAL YAPILANMALARIN 


TÜRKİYE'DEKİ YANSIMALARI VE RESİM SANATINA YANSIMALARI 

20. y.y. ile birlikte iyice yükselen ulusalcılık fikri diğer devletler gibi Osmanlı için de önemli neticeler doğurmuştur. Bir imparatorluk olan Osmanlı,- başta balkanlar olmak üzere- egemenliği altında bulunan halkları bir arada tutmakta güçlük çekiyordu. Avrupa devletleri ve Rusya, dış müdahaleye gerek kalmadan bu milletlerin bağımsızlıklarını ihtilaller yolu ile elde etmeleri için uğraşıyor, bu amaçla, Osmanlı azınlıklarını bağımsız olmaları konusunda, teşvik, tahrik ve himaye ediyorlardı. Aynı dönemde Avrupa'da eğitim görmüş ve çeşitli görevler nedeniyle burada bulunmuş olan Türk subay, bürokrat ve entelektüelleri de, ulusalcılık fikrinden etkileniyorlardı. Bu aydınların edindiği fikirlerin Osmanlı Türkiyesi'ne yansımaları hak ve özgürlükler şeklinde oluyordu. Onlar, hak ve özgürlük konusunda, Osmanlı yönetimine baskı kurarak yönetime halkında katılacağı bir rejim sistemini oturtmaya çalışıyorlardı. Daha önce ilan edilen ve Balkanlarda gelişen hadiseler gerekçe gösterilerek kaldırılan 1. Meşrutiyet'i tekrar kabul ettirmeye uğraşıyorlardı. Bu grup, kendilerine “Yeni Osmanlılar”, Avrupalılar da “Jön (genç) Türkler? diyordu. Daha sonra 
23 Temmuz 1908” de İttihat ve Terakki Partisi'ni kuracak olan bu grup, siyasi baskılarla 


TI. Meşrutiyet'i ilan ettirmeyi başardı. 


Bu dönemde ulusal yükselişin yanında Avrupa'da yeni siyasal bloklaşmalar da belirmeye başlamış, bu doğrultuda İngiltere ile Rusya yakınlaşmış, Almanya'ya karşı güç birliği oluşturmaya başlamıştır. Bu sırada, Osmanlı yönetimi ve özellikle İttihat ve 


Terakki Partisi gelişmeleri yakından takip ediyordu. 


İttihatçılara göre, bu bloklaşmaların sonu büyük bir savaşa gebeydi. Çıkma ihtimali yüksek olan böylesi bir savaşın mutlak galibi de Almanya'dan başkası olamazdı. (Almanya'nın o dönemdeki askeri ve ekonomik gücü bu fikri destekliyordu) Bu amaç doğrultusunda Almanya ile yakın ilişkiler geliştirmeye başladılar -ki yeni kaynaklar peşindeki Avrupa devletleri Osmanlı'yı sömürgeleştirme planları kurarken, Almanya daha farklı bir tutum sergileyerek daha çok ticari imtiyazlarla işi götürmeyi 


hesap ediyordu. Toprak bütünlüğünün Almanya tarafından tehdit edilme riski 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olmadığını düşünen Osmanlı yönetiminin bu stratejisi o gün ki şartlarda en doğru yaklaşım olarak düşünülmüştü- zira Almanya'nın yanında girilecek bir savaşla Osmanlı'nın kaybettiği topraklarını tekrar elde etmesi mümkün olacaktı. Askeri iş birliği ve ticari ortaklıkla başlayan bu süreç I. Dünya Savaşı'nın (1914) başlaması ile birlikte müttefikliğe dönüştü ve Osmanlı böylelikle savaştaki yerini aldı. Ancak savaş sona erdiğinde (1918) planlar tutmamış, -Birleşik Amerika'nın savaşa dahil olması dengeleri Almanya ve müttefiklerinin aleyhine çevirmiştir-kazanılacağına mutlak gözüyle bakılan savaş kaybedilmişti. Kaybedilen toprakları tekrar kazanmak için taraf olunan savaştan, elindeki toprakları kaybetmek bir yana, işgal altında olan bir Osmanlı çıkmıştı. 

Artık yeni bir süreç başlamıştı, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul işgal altındaydı ve orduları yavaş yavaş dağıtılıyordu. Ülkede ise işgal farklı farklı yorumlanıyor, kimi gruplar mandacılık teziyle kurtuluşu savunurken, bağımsızlık konusunda mücadele edilmesinin gerekliliğini savunanlarda yer yer lokal direnişler için örgütleniyorlardı. Kendisi de bir dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde yer almış, Çanakkale Savaşı'nda verdiği kararlarla askeri dehasını ispat etmiş olan M.Kemal ve bir grup arkadaşı da ulusal direniş fikriyle Anadolu'ya geçmiş milli mücadele için örgütlenmeye çalışıyorlardı. Ülkenin çeşitli yerlerde işgalcilerle yerel direnişçilerle çatışmalar yaşanıyordu. M.Kemal, ulusal kurtuluş mücadelesinin bölgesel direnişlerle değil tümden ve organize bir hareketle başarılabileceğini şu sözleriyle ilan ediyordu. "Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır." Bu sloganla ortaya çıkan ulusalcılar, (Kuvayi Milliye) yerel direniş örgütlerini bir araya toplayıp, bunları çete olmaktan çıkararak düzenli ordular oluşturdular. Bu yeni oluşum, tamamen bağımsız bir hareket olmakla beraber, tüm gücünü Türk halkından almaya başladı. Bir çok savaştan sonra nihayet işgal altında olan Ana Vatanlarını işgalcilerden kurtarmayı başardılar. Tarihe dünyanın ilk “Ulusal Kurtuluş Mücadelesi? olarak geçecek olan bu mücadelenin ardından, Kendi ulusal tezini sistematiğe oturtan M.Kemal, Bu 


prensipler doğrultusunda oluşturulan devletin kurulduğunu 29 Ekim 1923'te ilan etti. 


Bu yeni devletin adı Türkiye Cumhuriyeti idi. İsmini kendisini var eden Türk Ulusu'ndan alan bu devlet, artık ulusal modelini yerleştirmek adına kültürel yapılanmalarını başlatmak durumundaydı. Yeni bir devlet, ulusal bir yönelişle 


kurulmuştu ancak, kültürel anlamda bu devleti oluşturan halk bilinçli bir ulus fikrinden 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çok romantik bir milliyetçilikle birbirlerine bağlıydı. Bunun en önemli nedenlerinin başında, Osmanlı Devleti'nin bir imparatorluk -ve dinsel örgütlülüğü olan bir hilafet devleti- olması yönüyle ve onlarca farklı etnik unsuru bir arada tutmak kaygısıyla ulusal milliyetçilik yerine, temelini ümmet milliyetçiliği üzerine kurmuş olan “Osmanlılık? 
fikriyle örgütlemeye çalışmış olmasıydı. Onun için, bu yeni devletin, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda da ulusal bir bilinç oluşturması gereği kaçınılmazdı. Bu amaçla çeşitli ilkeler belirleniyor, inkılaplar yapılıyordu. Bu yeni devlet hem ulusal hem de evrensel olmalıydı. Bunun en önemli ayağını da kültürel yapılanma oluşturacaktı. Bu 


doğrultuda ulusal kültürlenme süreci içerisinde sanata da özel bir önem verildi. 


Ancak, şunu belirtmek gerekir ki, Osmanlı döneminde başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden Türkiye'deki sanat çalışmaları, Avrupa ve Rusya'da olduğu düzeyi yakalamaktan oldukça uzaktı. Osmanlı'nın bir Hilafet Devleti olması ve inancı farklı yorumlayan bazı zümrelerin baskısı ile sanat çalışmaları (bazı sanat dalları dışında) gelişememiş, özellikle resim sanatı belli bir elit sınıf dışında halkın çok uzağında kalmıştı. 1883'te Osman Hamdi'nin çabalarıyla kurulan ve batılı anlamda sanat eğitimi veren ilk resmi okul Sanayii Nefise Mektebi'dir ve o döneme kadar yapılan resim çalışmaları ağırlıklı olarak bireyseldir. Bununla beraber askeri okullar, harita ve topografya derslerine yardımcı olmak amacıyla resim dersleri veriyordu. ( ilk dönem Türk ressamlarının çoğunluğunu asker kökenli sanatçıların oluşturması bundandır.) 
Bunun farkında olan Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de, önce ulusal bir sanat geliştirmeyi ardından, sanatın toplumun tüm bireylerine ulaştırılabileceği şartları oluşturmaya çalıştı. Bu amaç doğrultusunda, Cumhuriyet inkılaplarını ve kurtuluş mücadelesini anlatarak ulusal bilinci geliştirecek konularda çalışmalar yapılmasına ve bu eserlerin İstanbul dışındaki Anadolu kentlerinde de sergilenmesine önem yerildi. 
Türk kökenli ressamların teşvik edilerek sayılarının arttırılması için, ulusal bilinci arttıracak çalışmaların ve bunların reprodüksiyonlarla çoğaltılarak, okullara, resmi kurumlara asılması ve halkla buluşturulmasına çok önem verildi. Yapılan çalışmalara bakıldığında, ulusal bilincin geliştirilmesi için sanat üretilirken aynı zamanda ulusal bir 


sanatın da geliştirilmeye çalışıldığı açıktır. 
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4.1. Türkiye'de Ulusallaşma Hareketleri 


Dünya üzerinde meydana gelen siyasal hareketler ve ulusallaşma hareketleri doğal bir sonuç olarak Osmanlı Türkiye'sini de etkilemeye başlamıştı. 
Avrupa'da ve Rusya'da meydana gelen siyasi yapılanmaların önemli bir coğrafyayı elinde bulunduran Osmanlı İmparatorluğu'na yansımaları ilk başlarda azınlıklar üzerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Balkanlardaki karmaşık etnik yapıyı kendi ulusal çıkarlarına göre kullanan Avrupa ve Rusya, buradaki halkları (başta, Yunan,Bulgar ve Sırplar olmak üzere) bağımsızlıkları konusunda etkiliyorlardı. 
Amaçları,bu bölgenin Osmanlı nüfuzundan çıkarılarak kendi nüfuz alanları içerisine dahil olmasıydı. Daha önce ilan edilen 1. Meşrutiyet'in çeşitli gerekçelerle Ti. 
Abdülhamit tarafından kaldırılmasının başlangıçtaki sebebi aslında Batılı devletlerin azınlıkları kaşıyarak Osmanlı'yı parçalama çalışmalarına engel olmaktı. Dış müdahalelerle Osmanlı'yı parçalamaya çalışanları engellemek amacıyla 1. Meşrutiyeti donduran "Sultan Hamit, İmparatorluğun bütün kurumlarını ve bütün meselelerini kendi idaresine bağlamıştı... Basına konan sansür ve hürriyetleri sınırlayan düzenlemeler gittikçe sıklaşıyordu... Halk hayatından memnundu. Ancak subaylar, yüksek öğretim öğrencileri, kısmen alt tabakalardaki memurlar, siyasi baskıya karşı konuşmaya 


başlamışlardı. e 


Bu duruma tepkileri arttıran önemli sebeplerden biri de ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan maaşların iki ya da üç'er ay arayla verilmesidir. Bu dönem içerisinde çeşitli nedenlerle Avrupa'da bulunmuş olan, başta asker ve bürokratlardan oluşan bir grup, Batı'daki demokratik yapıdan etkilenerek meşrutiyeti tekrar kabul ettirebilmek için çalışıyorlardı. Kendilerini “Yeni Osmanlılar? diye adlandıran bu grubun pek çok üyesi ulusallık fikrinden de etkilenmeye başlamışlardı. Daha sonra kendilerini İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak ilan edecek olan bu grubun üyelerinin çoğunu asker kökenli bürokratlar oluşturuyordu. Öyle ki, " MI. Ordu'nun hemen genç ve küçük rütbeli subaylarının"İttihatçi” oldukları söylenebilir. Erkan-ı Harb Kolağası (kurmay kıdemli yüzbaşı) Mustafa Kemal Bey (Atatürk) bile bu cemiyete girmiş, bir müddet sonra 


"93 


çekilmiştir." İttihatçiler propaganda ve baskılarla 23 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'i 


ilan ettirmeyi başardılar ve ardından parti halini aldılar. Meclis-i Mebusan'ı oluşturan 





 T.Yılmaz, Öztuna, Başlangıcından Amanımıza Kadar Türkiye Tarihi (XIX.-XX. Asırlar), Hayat Kitapları 37- Tarih Serisi 1, II. Cilt, s.148 
93 Öztuna, A.g.e. 5.175 


59 


vekillerinden önemli bir kısmı azınlıklar oluşturuyordu. Başta sadece hak ve özgürlükler düşüncesiyle yapılan bu rejim değişikliği özellikle Türkler için ulusalcı bir çıkış değildi, fakat " 5 Ekim 1908'de Bulgaristan Prensliği, Osmanlı İmparatorluğundan 


"94 ilan 


ayrıldığını, Avusturya-Macaristan ise Bosna-Hersek'i İmparatorluğa kattığını edince, Avrupa ve Rusya tarafından parçalanılmaya çalışıldığını gören İttihatçiler de Türkçü-İslamcı bir yöneliş başladı. Özellikle Türkiye için ideolojik anlamda ulusalcılık fikrinin bu süreçle birlikte başladığı söylenebilir. İttihatçiler'de gelişen düşünce yapısı, “madem Batı bizi istemiyor, bizlerde yüzümüzü Doğu'ya, soydaşlarımıza dönmeliyiz” şeklinde gelişmeye başladı. Bu fikrin öne çıkan en önemli ideologu hiç şüphe yoktur ki 


Ziya Gökalp'ti. 


I. ve II Balkan Harpleri'nin ardından "tamamen hükümete yerleşen İttihat ve 
Terakki, maddi ve manevi olarak imparatorluğu kalkındırmak için çalışmalara girişti. 5 
yıl içinde iflas eden “İttihad-ı Anasır” fikri bırakıldı. İslamcı ve Türkçü siyaset ele 


5 
alındı. ? 


Bu amaçla askeriyenin ıslahı ve modernizasyonu için Almanya ile yakın ilişkiler kuruldu, ordunun sistem ve teçhizat olarak geliştirilmesine çalışıldı ve Batı ülkeleri arasında iyice kızışan sömürge paylaşımı ve siyasi hakimiyet kurma çabalarının oluşturduğu bloklaşmada Almanya'nın yanında olunarak kaybedilen toprakların tekrar elde edilebileceği düşüncesiyle I. Dünya Savaşı'nda taraf oldu. Ancak Birleşik Amerika'nın savaşa karşı bloğun yanında olarak katılması, bu savaşın kaderini de değiştirdi ve kazanılacağına kesin gözüyle bakılan savaş kaybedildi. Kaybedilen toprak ve itibarın kazanılması amacıyla girilen savaştan kaybeden olarak çıkıldı. Osmanlı artık işgal altındaydı. İşgal sürecinde, kurtuluş reçetesi olarak pek çok fikir ortaya atılıyor hatta mandacılık tartışılıyordu. Ancak işgali kabul edilemez bulan yurtseverler, ülkenin çeşitli yerlerinde çeteler oluşturarak işgalcilere karşı direniyor küçük çaplı mücadeleler 


yapıyorlardı. 


" 30 Ekim1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak savaşı bırakan Bab-ı Ali, 
16 Mart 1920 de Müttefikler tarafından İstanbul'un işgal edilmesi ve Meclis-i 


Mebusan'ın cebren dağıtılması, bir çok milletvekilinin tutuklanarak Malta'ya sürülmesi 





9 Öztuna, Age. s. 189 
95 Öztuna, Age. s. 235 
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üzerine fiilen İngilizlerin idaresine geçti."?* Daha önce Anadolu'ya geçen M.Kemal ve arkadaşları bir dizi kongre yaparak ve tamimler yayınlayarak Ulusal direnişi toparlamaya (o başladılar. Nihayet , "23 Nisan 1920'de İstanbul'dan kaçan milletvekillerinin de katılımıyla, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında, Ankara'da 


7 z 
7 Bu meclis, 


Büyük Millet Meclisi açıldı ve Milli Mücadele'yi yönetmeye başladı. 
bağımsız olduğunu düşünmediği İstanbul Hükümeti'ni tanımadığını ve dolayısıyla onun imzaladığı hiç bir anlaşmayı da tanımayacağını ilan ederek bağımsız olduğunu açıkladı. 
Ulusal yönelişin en belirgin olduğu bu süreçte, işgale karşı çok önemli mücadeleler verildi ve ülke işgalden kurtarıldı. Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra " | 
Kasım1922'de Türkiye Büyük Millet meclisi, Saltanatı kaldırdı"”* ardından da 29 
Ekim1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu resmen ilan etti. Kurulan bu yeni devlet, Türkiye'deki ulusal yönelişin en belirgin özelliğiydi. Adını kendini kuran ulustan alıyor ve rejimini “millet egemenliği? esas alan cumhuriyet olarak tercih 


ediyordu. "Büyük Millet Meclisi, 3 Mart 1924'te halifeliği de kaldırdı."”* Yönetim 


tamamen Türk ulusunun kendi iradesine bırakıldı. 


Kurulan bu yeni devletle birlikte uluslaşma sürecine büyük önem verildi. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ulusal bir program belirlenerek sırasıyla uygulamaya kondu. Özellikle ulusal bilincin oluşturulmasındaki en büyük engel olan ümmet temelli düşüncenin, bu yeni devleti ve rejimini tahrip etmek için kullanmak isteyenlerin önüne geçilmesi gerekiyordu. Bu amaçla ilk önce Tevhid-i Tedrisat kanunu ilan edildi (3 Mart 1924) "Tevhid-i Tedrisat Yasası birleşik, modern, seküler, eşitlikçi ve milli bir eğitim sistemiydi. Sistemin ulusçuluğu geliştiren bir rolü olması, özellikle milli kimlik yerine İslam kimliğine sahip olan ve aynı zamanda çok sayıda bölgeye, kabilelere, ırklara ve dil birimlerine ayrılmış olan bu ülke için yaşamsal önem taşıyordu"! ardından harf inkılabı yapıldı.(1 Kasım 1928). Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişle birlikte, rejim aleyhtarı ayaklanmaları organize eden sözde alimler ve aydınlar bir anda cahil sınıfına sokuldu, yeni alfabeyle eğitime geçildi.Türk Tarih Kurumu (1931) kurularak ulusal anlamda çalışmalar yapıldı, Türk Dil Kurumu (12 


Temmuz 1932) kurularak, Türkçe'nin geliştirilmesine ve yabancı (o kelimelerden 


9 Öztuna, Age. s.248 

9 Öztuna, Age. s.248 

9S Öztuna, Ag.e. 5.248 

9 Öztuna, Age 5.249 
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arındırılmasına o çalışıldı. Tüm bu çalışmaların asıl amacı, ulusal bilincin geliştirilmesidir. Türkiye'deki ulusal yönelişe bakıldığı zaman, diğer ulusalcı yönelişlerden farklı olarak kendisine has bir yapı geliştirdiği gözlenir. Ne Almanya v.b. 
lerinde görülen faşizan yaklaşımlara, ne de Rusya'daki komünist yaklaşıma benzemeyen Türkiye'deki ulusallık fikrinin, kendi kimliğine dayanan, toplumsal değerleri evrensel 


bütünlüğe taşımayı amaçlayan bir ulusal anlayış belirlediği görülür. 


4.2. Türkiye'de Ulusallaşma Çabalarının Resim Sanatına Yansımaları 


Türkiye'de ulusal içerikli sanat yapıtlarına Avrupa ve Rusya'dan daha sonraları ciddi bir eğilim görülmektedir. Bunun en önemli sebebi -özellikle resim sanatı açısından baktığımızda- kültürel ve dinsel inançtan kaynaklanan yaklaşımlardır. Zira islam inancının bazı zümreler tarafından yanlış yorumlanarak, resimde var olan derinlik ve üç boyutluluk kavramının “haram? diye nitelendirilerek yasak statüsüne sokulması, bu sanat dalının toplum genelinde yaygınlaşmasına ve gelişmesine engel olmuştur. Bu nedenle resim sanatı, belli bir eğitim düzeyine ve imkana sahip olan 


insanlar arasında ilgi görmüş, bu nedenle de uygulama alanı oldukça dar kalmıştır. 


Daha önceleri serbest atölyelerde ve imkan sahibi olanların Avrupa'nın çeşitli kentlerinde sanat eğitimi almalarıyla başlayan Türkiye'deki sanatsal çalışmalar ancak 1883'te, Osman Hamdi'nin çabalarıyla kurulan Sanayii Nefise Mektebi'nin açılmasıyla kurumsal eğitim alanına girmiştir. Bununla beraber askeri okullarda yardımcı ders olarak verilen resim sanatı kurumsal eğitim içerisinde gösterilebilir. (Ancak bu çalışmalar akademik anlam içermediği için yetersizdir.) Bu açıdan baktığımızda, Türkiye'de ulusal içerikli sanattan önce, ulusal bir resim sanatından bahsetmek gerekmektedir. Birçok sanat dalında (kaligrafi /hat, minyatür, mimari) ulusal bir kimlik ortaya koyabilmeyi başarmış olan Türk Sanatı, resim alanında ciddi bir eksikliğe sahipti. Bu anlamda," Türk resim tarihinin en ilgi çekici olaylarından biri, 1 Dünya Savaşı (1914-1918) arasında, İstanbul'un Şişli semtinde savaş resimleri yaptırılmak üzere bir atölyenin kurulmasıdır. Şişli atölyesinin kurulma emrini Harbiye Nazırı Enver Paşa vermiş ve bu atölyede 1914 kuşağı ressamları konusu, savaş sahneleri 


ve askerler olan irili ufaklı resimler yapmışlardır." 9! Bu atölyenin kuruluş amacının, 





e Tansuğ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 2. Baskı, 1991, s.151 
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savaştaki bir devletin, toplumun üzerinde psikolojik bir bütünlük oluşturma, kitlesel desteği taze tutma ve belgesel anlamda tarihe not düşme gayesi olduğu muhakkaktır. 
"Şişli atölyesinde çalışmalara katılan ressamlar, savaş sahnelerini ya hamasi destan havası içinde göstermiş, ya büyük bir hareket dinamizmi içerisinde ortaya koymuş, ya 


da savaşın duygusal yanını vurgulamışlardır."!9? 


Bu anlamda propaganda içerikli olduğu da düşünülebilir bu çalışmaların. Elbette ki bu "ordunun destek ve himayesi altında bulunan Şişli atölyesi sanatçılarının tümünün milli duygularla işe sarılmalarında bir 


eksen oluşturmuştur." a 


20. y.y.'ın ilk çeyreğinde, resim sanatının ciddi anlamda ulusal bir kimlik taşıdığı söylenemez. Şişli atölyesi örneği dışındaki resim çalışmaları sınırlı kalmaktan öteye geçememiştir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, resim sanatının da ulusal yapılanma çalışmaları içerisinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Ulusal egemenliğe dayanan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda olduğu gibi sanat alanında da milli bir kimlik oluşturmaya özen göstermiştir. "Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olan halkçılık ve bunun doğal bir sonucu olan 


ulusal egemenlik kültür ve sanat politikasının da yönelişini belirliyordu." yi 


Türkiye 
Cumhuriyeti'ni kuranlar, ulusal anlamda bir sanat kültürünün oluşmadığının farkındaydılar. Kendi ulusal kültürünü çağdaş medeniyetle buluşturmayı hedefleyen Türkiye, sanat ile toplumunu da buluşturmak zorundaydı. "Çağdaş kültürü halk 


kültürüne yayma yolu ise genel eğitimin yaygınlaştırılmasına bağlıydı." ti 


Bu düşünce sonucunda, "...yüksek düzeyde resim, heykel, mimarlık ve süsleme sanatında eğitim yapılan Sanayii Nefise Mektebi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adını alacak ve akademi deyiminin Türk dilinde benimsenmiş olmasıyla Türkiye'de yüksek sanat 


eğitimi yapılan bu akademinin kurulması şerefi Türk milletine ait olacaktır."!** 


Ulusal Oo yapılanma Oo süreciyle Oo çağdaşlaşma (Oo hareketini oObir o arada yürütmeye çalışan Türkiye, bu anlamda sanatı halk ile buluşturmak durumundaydı. 
Bunun için "ulusal egemenliğin geliştiği bu koşullarda, sanat eğitimi sonucunda ortaya 


çıkacak faaliyetlerin, ülkenin her yerine ulaşması da program hedeflerinden 


12 Tansuğ, Age. 8.152 
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biriydi."“7 Sanatın halkla bütünleşmesi için, sanatı üreten yani sanatçıların da toplumun içinden çıkması gerektiği düşüncesiyle Türk sanatçılarına büyük önem verilmiştir. Amaç, sanatsal bir bilinç, sanatsal çalışmalar ve bir bütün olarak ulusal bir 


sanat anlayışı oluşturmaktı. 


"12 Eylül 1926 tarihli bakanlar kurulu kararında, Ankara'da açılacak resim sergilerinde sanatçılara ödül olarak altın, gümüş ve bronz madalya verileceği, bir müze oluşturulmak üzere, sadece Türk sanatçılardan her yıl belli sayıda resim alınacağı yazılıdır." 198 Ancak ödül yabancı sanatçılara da verilebilecektir. Burada güdülen amacın, ulusal sanat oluşturulurken Türk ressamlarının teşvik edilmesiyle beraber, çağdaş anlamda bir resim sanatının da geliştirilmesi için, yabancı ressamlarla rekabet ortamının sağlanarak, evrensel dilin yakalanması olduğu açıktır. Ayrıca, hem Türk ressamlarının ekonomik anlamda rahatlaması için, hem de resim sanatının daha yaygın hale getirilerek ulusal sanat bilincinin geliştirilmesi adına "ülke yönetimi, sanatçıların 


çoğunluğunu orta dereceli okullarda maaşlı olarak görevlendirmiştir."!“* 


Bu eylemler cumhuriyetin kuruluş yılı etkinliklerinde özellikle öne çıkarılarak halk ile bütünleştirilmesine çalışılmıştır."1933 yılı, Cumhuriyetin 10. yıl dönümünün geniş programlarla kutlandığı ve “inkılap sergisi” adıyla halka teşhir edildiği tarihtir."119 Bunun için, " 10. yıl Türkiye'de her sanat alanında etkinliklerin gerçekleştirildiği bir yıl olarak ayrıcalıklı bir önem taşır. 1933 Ekim ayında Ankara 'da düzenlenen ve temalarını çoğunlukla Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet 


Devrimleri'nden oluşan “İnkılap Sergisi'ni bu etkinliklerin başında saymak gerekir." 


Türk Resmindeki ulusallaşma sürecinde, Cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün, -resmin ana dinamiği ve geleneksel Türk Kültürü'nün odağında olması itibariyle- "Köylü milletin efendisidir." sözü de referans kabul edilerek, " Cumhuriyet devrinde kent ve köy arasındaki tezatların artması oranında, kentli ressamlar, Cumhuriyet Devleti'nin sanat ve kültür politikasının önemli bir yanını 


benimseyerek köy teması üzerinde çok durmuşlardır." 1? 
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Köy konulu resimler yapmadaki amaçlardan biri de, yüksek sanat ürününün alımlayıcı ile arasındaki bağı kurarak, alımlayıcıyı sanat yoluyla kültürlendirmekti. İşte bu yaklaşım, Türk Ulusal Hareketi'nin diğer ulusal yönelişlerden ayrılan yönüdür. 
Avrupa ve Rusya'da, sanattaki ulusal eylemlerin ana gayesi, ulusal bir bilinç oluşturulurken, merkezin belirlediği rollerin öğretisi amaçlı propagandist bir amaç iken, Türk ulusal hareketinde güdülen amaç, halkın özünde olan kültürel birikimin çağdaş medeniyet yorumuyla harmanlanarak, kendine has bir kimlik ortaya koymak ve burjuvaziyi sınıfsal bir ayırım olmaktan çıkarıp, toplumun bütününü, yüksek ulusal 


kültür düzeyinde burjuvaziyle bütünleştirmekti. 


Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı, "Namık İsmail'in 1933'te ilgili bakanlığa sunduğu bir raporda, sanat ve kültürün ulusal bir bütünlük içinde evrensel 


boyutlara ulaşabileceği söz konusu edilerek, özenle ele alınması gereken hususlara 
, 113 


" 


dikkat çekilmiştir. Bu raporda, " ...sanatçılardan Türk devrimlerinin geniş toplum tabakalarına yayılması için yararlanılmalı, büyük kentlerde yapılan sanat çalışmalarının ürünleri, yurdun her köşesine götürülerek, resim ve heykel zevkinin topluma aşılanması hedef alınmalıdır. Ayrıca, bina ve gemilere sanat eserlerinin konma zorunluluğu içeren bir yasa çıkarılması,"'!1 ve " Bir Devrim Müzesi” asılları toplanacak olan Milli Kurtuluş Savaşı'na ait resimlerin, reprodüksiyonlarının, okullara, kışlalara, köylere 


"115 


dağıtılmak üzere sanatçılara yaptırılması..." “ nı teklif etmiştir. 


Cumhuriyet'in ulusal kültür yapılanması üzerine ortaya koyduğu etkinliklere, sanatçılar sadece çalışmalarıyla değil, düşünceleri ile de aktif olarak katılmışlar ve bu konuda çeşitli fikirler ortaya koymuşlardır. Mesela, "Ali Sami (Boyar), Türkiye'de yabancı kültürlerin sızdırılmasından özellikle yakınmakta ve halkın milli kültürle iç içe gelebileceği öneriler yapmaktadır. Bunlardan biri de eski sarayların resim müzeleri 


" 116 


olarak halkın hizmetine sunulmasıdır. Böylelikle, sanat eseri ve sanatın kendisi 


toplumla bütünleştirilirken, ulusal bir sanat bilinci de oluşturulabilecektir. 


Cumhuriyet'in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün, “muasır medeniyetler seviyesi? Oo hedefini (“Avrupalılaşmak? Olarak yorumlayan bazı çevrelerin, 


sanatsal anlamda da ulusal kültürden kopuk bir dili doğrudan öykünerek kullanmalarına 


!3 Arslan, Kaynardağı, Eski bir Rapor Açısından Sanatımız ve Toplumumuz, Çevre Dergisi, s.88 
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da tepki veren "Ressam Ali Sami (Boyar), Ülkü dergisinin Haziran 1934'te yayınlanan “Sanat Varlığımızda Resmin Yeri” adlı yazısının bir bölümünde; “Memleketimiz bir sanat memleketidir. Toprağı, havası, suyu, tarihi, üstünde yaşayanlara her asırda ilham etmiştir. Garp, kazmasını, küreğini hatta pabucunu tahtadan yaparken Türk topraktan çıkardığı demiri, kalkan, kılıç, miğfer yapmış ve üzerini altın nakışlarla süslemiştir. 
Onlar orada binlerce sene geçtiği halde, hala Garp müzelerinde bile nadir eserler arasında saklanmaktadır. Türk minyatürleri, Türk nakışı, Türk cildi, Türk çinileri, şark sanat tarihinin büyük ciltler teşkil eden mühim kollarıdır. Hiç bir asırda modası geçmeyen ve eskidikçe kıymeti artan halının mucidi de Asya steplerinde yaşayan Türklerdir." "7 diyerek, ulusal sanatın oluşturulmasında Türk toplumunun kendisinde zaten var olan birikimlerinin işlenmesinin yeterli olacağını savunmuştur. Ayrıca sanatın sadece estetik bir kaygı olarak sınırlı kalmasının yanlış olacağını, ulusal bilincin geliştirilmesinde sanat eserinin önemli bir öğreti unsuru olduğunu düşünerek; " Milli bir halk ressamlığına her vakitten daha ziyade muhtaç ve müftarikiz. Bunu bu günkü mevcudumuzla yapmaya hiçbir manimizde yoktur. Komşumuz balkan hükümetleri durmadan bu vadide çalışıyorlar. Bizim resim kudretimiz ve ressamlığımız, Balkan ülkeleri ressamlığından hiç de aşağı değildir. Fakat her nedense ressam arkadaşlarımız henüz milli vazifelerine başlayamamışlardır. Bu durgunluğun sebepleri oldukça tetkike layıktır. Bize manolya resimlerinden, krizantemlerden evvel, milli destanlarımızı okuyacak ve milli mefahirimize tespit edecek inkılabı tarihe nakledecek resimler ve tablolar lazımdır. Müzelerimizi, galerilerimizi bunlarla süslemeliyiz. 
Haftalık mecmualarda onların resimleri çıkmalıdır. Mektep duvarlarında talebe onları görmelidir. Resim lisanı beynelmineldir. Ondan dolayıdır ki, harp sonrası dünyası tayyare bombaları, deniz torpilleri kadar da sanat propagandalarına ehemmiyet 


veriyor."!!8 diyerek uluslaşma sürecinde sanatın önemini vurgulamaya çalışmıştır. 


Propaganda içerikli sanat çalışmalarının Batı'da özellikle kullanıldığını, Bunu Türk Ulusal Kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak daha evrensel bir boyuta taşınması içinde kullanılması gerektiğini savunmuştur. Ali Sami Boyar'ın yazısının yayınlandığı, ülkü dergisinin devletin yarı resmi yayın organı olduğu düşünüldüğünde, bu görüşlerin aslında devletin ulusal sanat hakkındaki yaklaşımını da yansıttığı 


anlaşılacaktır. Özellikle, " 1960'lara ve hatta 1970'lere gelinceye kadar, sanatın yegane 





117 Tansuğ, Age. s. 1183 
İS Tansuğ, Age. s. 184 
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hamisi, destekçisi ve iş vereni devlettir. Hal böyle olunca, hangi anlamıyla olursa olsun sanatın siyasetten bütünüyle bağımsız bir boyut içinde gelişmesi düşünülemezdi. Resim ve heykel bunca desteği sağlayan ve hatta bu alandaki amatör verime profesyonel bir boyut kazandıran devletin, bu verimi kendi varlık nedeni ideolojisine göre biçimlendirilmesini talep etmek en doğal hakkı olduğundan başka, bunun aksine bir 


gelişmeyi beklemekte, eşyanın tabiatına aykırı olurdu kuşkusuz." 


Türk resim sanatında, devlet ideolojisinin önemli bir ağırlığı olduğu kuşkusuz olmakla beraber, bunun teşviki dışında, sanatçıların bu anlamda bir baskıyla yönlendirildiği söylenemez. İlk kuşak cumhuriyet ressamlarının pek çoğu, ulusal anlamda bir sanat dili oluşturmak için milli mücadeleyi destekleyen bir birliktelikle hareket etmişlerdir. Batı ilkelerine karşı verilmiş olan bir kurtuluş savaşı olduğu halde, çağdaş medeniyet oluşturma eyleminde batı kurumlarının ve teknolojisini, ülkenin kalkınması için gerekli olduğunu düşünerek hareket etmişlerdir. Devlet de bu bakış açısını koruyarak, menşei Batı olan ancak ulusal çıkarlara uyan konularda 


önyargısız bir ulusalcılık sergilemiştir. 


4.3.20. y.y. Türk Resminde Ulusal İçerikli Çalışmalardan Örnekler 


Osmanlı'nın son dönemi ve dünyada başlayan ulusal hareketlenmeler, bir imparatorluk olarak idaresi altında bulunan ulusların da ayaklanmaya başlaması ile özellikle Osmanlı Türkiye'sini ciddi şekilde etkilemiştir. Türk resminde ulusal içerikli 


çalışmaların başlaması da bu sıkıntılı ( Osmanlı açısından) döneme denk gelmektedir. 


Ulusal anlamda ilk resim çalışmaları, Enver Paşa'nın çabaları sonucunda kurulan Şişli Atölyesi'nin çalışmalara başladığı dönemle tarihlendirilebilir. Bu atölyede çoklukla konusu savaş olan çalışmalara yer verilmiş ancak konular çağın öncesine ait hadiseleri de içerecek şekilde geniş tutulmuştur. Osmanlı'nın içinde bulunduğu “Hasta Adam? psikolojisinden kurtarmaya çalışmak ve iç dinamikleri harekete geçirerek ulusal bilinci yükseltmek için de konusunu geçmiş zaferlerin oluşturduğu çalışmalara yer 


verilmiştir. 





19 Zeynep, Yaman, Yasa, Modernizmin Siyasal — İdeolojik Söylemi Olarak Resimde Köylü Çiftçi İzleği, Türkiye'de 
Sanat ( Plastik Sanatlar Dergisi), s.33 
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Resim.4.3.1. Hasan Rıza, “Osmanlıların Salla Rumeli? ye Geçişi”, 1900, 80X150 cm., Tuval Üzerine yağlı Boya, Harbiye Askeri Müze 


Şişli Atölye'sinde çalışmış olan sanatçılardan Hasan Rıza'nın çalışmaları genelde geçmişteki zaferleri konu almakla birlikte, bu çalışmaları; “tekrar üç kıtaya hakim olma arzusu, “ toprak “ ele geçirme şeklinde okumak yanlış olacaktır. Buradaki yaklaşımı ile geçmişin anlarındaki ©“ tinsellik “ ile beraber toplum içerisindeki bir dönüştürümü iletmektedir. Bu temsiller sadece tekrar imparatorluk arzusu değil bağımsızlığın elde 


edilmesi şeklinde dönüştürülebilir.” 





Resim.4.3.2. Hasan Rıza, “Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı'dan İstanbul'a Girişi ”, 1898, Kağıt / Tarama, 72 x 52 cm. İstanbul Deniz Müzesi. 


Şişli Atölyesi ile başlayan sanatta ulusal temaların işlenmesi, savaşan İmparatorluğun hem moral olarak yüksek tutulması amacını gütmüştür hem de belgesel 


niteliği ile cephede olanların halka yansıtılması düşünülmüştür. 





2 http://dizgesanat.com/Savaslarin ressami.html 
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Resim.4.3.3. Alegori - Savaş Avni Lifij 160x200cm Tuval üzerine yağlıboya 


“Şişli Atölyesi? nde çalışan ressamlardan "Ali Cemal (1881-1939) "Yaralı Asker", "Yaralı Düşman Askere Yardım Eden Türk Askeri" adlı resimlerinde savaşın askerler için de ne gibi zorluklar ve acılarla dolu olduğunu anlatır. Burada geniş bir alanın ön planında, büyükçe yer alan iki asker ve onları izleyen arkadaki at figürü, savaş kurbanları olarak, üçlü bir kompozisyonu oluştururlar. Konu yardımlaşmadır; sevgi ve şefkat kavramları, görülen sessizlik içinde daha da değerlenmektedir. İnsanın insana gösterdiği dayanışma her zaman yaşatılan insancıl bir davranış olarak, bu resimde güçlü 


bir anlatımla karşımızdadır.”?' 





Resim.4.3.4. Ali Cemal, Biraz Su — Yaralı Düşman Askerine Yardım Eden Türk Askeri 





2 http:/www.sanatteorisi.com/article read.asp?id-166 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile beraber, Ulusal Sanat çalışmalarına daha çok önem verilmiş, özellikle sanatsal ürünlerin geniş kitlelere ulaşabilmesi için bu eserlerin pek çok reprodüksiyonları üretilerek okullara, kışlalara, halk evlerine ve kamu kurumlarına asılarak hem ulusal bilincin geliştirilmesine hem de sanat sevgisinin 


kazandırılmasına çalışılmıştır. 


Bu anlamda değerlendirebileceğimiz son çalışmalardan biri, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu Şeref Salonu'nun altındaki 3 bin metrekarelik sütunlu alanda bulunan 2002 yılında ziyarete açılmış Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 


Müzesidir'?? 


Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan olayları dönemin resimlerinden yararlanarak canlandıran panaromalar dikkat çekicidir. Kurtuluş Savaşı'na katılan komutanların portreleri ve Kurtuluş Savaşı'nı gösteren büyük boy tablolar, 


Moskova'daki bir stüdyoda Rus sanatçılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 


Bu müzede dünyada benzeri bulunmayan üç panorama sergilenmektedir: 6x40 metre büyüklüğündeki Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları panoraması, 7x30 metre büyüklüğündeki Sakarya Meydan Savaşı panoraması ve 7x30 metre büyüklüğündeki 


Büyük Taarruz panoramasıdır'” 





Ve Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi dört bölümden oluşur: Birinci bölümde Atatürk'ün özel eşyaları; ikinci bölümde Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları panoraması; üçüncü bölümde Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz panoraması; dördüncü bölümde Atatürk devrimlerinin fotoğraf ve açıklamalarla tanıtıldığı, rölyeflerle zenginleştirilmiş tonozlu koridor bulunmaktadır http://tr.wikipedia.org/wiki/Atatf6C3J0BCrk, ve Kurtuluf6C5ğ49F Savaf&C569FJC4ABI M/C3Y0B Czesi#M.C3.BCzedeki panoramalar.C4.Bin .C3.B6yk.C3.BCs.C3.BC 


Bu panoramalar ve müzedeki dev tablolar Aydın Erkmen'in yönlendirdiği 12 Rus ressam tarafından yapılmıştır. Panoramaların oluşturulabimesi için Turgut Özakman'ın yazdığı senaryodan hareketle Kurtuluş Savaşı muharebelerinin geçtiği alanlarda figüranlar kullanılarak 14 bin kare fotoğraf çekilmiş ve bu fotoğraflardan yararlanılarak eskizler hazırlanmıştır. Panoramaların eskizlerini Aydın Erkmen çizdi; renkli eskizler Rusya'da yapıldı. Rusya ve Hollanda'daki büyük resim stüdyolarında dev panoramalar bir bütün olarak hazırlandı ve bunları sarmak için bir makina imal edildi; böylece panoramalar silindir haline getirilerek uçakla Ankara'ya taşınmış, ardından tırlarla havaalanından Anıtkabir'e getirilmiştir. Silindirler özel makineyle açılarak tabana bağlanmış, eserlerin zedelenen kısımları sanatçılar tarafından 20 gün üzerinde çalışarak yenilenmiştir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/AtatJfoC3J0BCrk ve Kurtuluf6C5ğ09F SavafoC549FJC4ABI MC3Y6B Czesi#M.C3.BCzedeki panoramalar.C4.Bin .C3.B6yk.C3.BCs.C3.BC 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Resim.4.3.6. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 


Bu müzede yer alan resimlerden birinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan M.Kemal Atatürk, genellikle üniformalı (sivil kıyafetlerle betimlenmiş olsa da) ve kalpaklı olarak tasvir edilmiştir. Bu iki detaya önem verilmesinin sebebi; üniformanın askeri mücadeleyi temsil etmesi, kalpağın ise Kuvay-i Milliye ile özdeşleştirilerek sivil- 


ulusal mücadeleyi temsil etmesidir. 
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Resim.4.3.7. Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülüklerin Uygulanışı) 


“Bu tabloda (Resim.4.3.7.), Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından halkın topyekun savaşa katılmasını sağlamak amacıyla yayımlanan Tekalif-i Milliye emirleri doğrultusunda bir Orta Anadolu kasabasında Türk milletinin ordusu için yaptığı fedakarlıklar (elbise, çarık, çorap, vb. giyecek, yiyecek, 


124 Ulusal Kurtuluş mücadelesinin herkes 


silah ve teçhizat yardımları) anlatılmaktadır. 
tarafından ortak bir öz veri ve neticesinde kazanıldığı ve kurulan yeni cumhuriyete tüm 


ulusun el birliği ile sahip çıkılması gerektiği mesajı özellikle işlenmeye çalışılmıştır. 





Resim.4.3.8. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşanın Halk ile Görüşmesi 





124 


http://images.google.com.tr/imgres?imguri&http://img142.imageshack.us/img142/1888/s103dg3.jpg&imgrefurIihttp: /IWwww.painboard.us/ataturk-ve-kurtulus-savasi-muzesinden-tablolar- k102160.html&h—2946w—430&57-115&hiztr&start-39&tbnidxCOgyzONXH bkJM:&tbnh-86&tbnw—126&prev-/ images 3Fgo3Datat25C3625BCrk2Btablolar/25C49425B 1o26start03D20/426gbv03D29026ndsp63D20 26h1943Dtr9426saf33DN 
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Resim.4.3.8.'de, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz öncesinde sık sık gezilere çıkarak halkın genel durumunu öğrenmeye ve desteğini sağlamaya çalışmıştır. Bu tabloda, Başkomutan'ın halkın çeşitli kesimlerinden kişilerle görüşmesi, OoTürk Oo halkının OBaşkomutanın etrafında nasıl Oo kenetlendiği canlandırılmaktadır. Mustafa Kemal Paşanın etrafında toplananların büyük bir bölümü, 


daha önceki savaşlara katılmış olan muharip gazilerdir.'” 





Resim.4.3.9. Milli Mücadele'de Türk Kadınının Fedakarlıkları 


Resim.4.3.9."da, Erkekler, cephede düşmanla çarpışırken Türk kadını da sırtında veya kucağında çocuğu olduğu halde yaşlı anne ve babasıyla birlikte orduya destek olmak için mermi yapıp kağnılarla cepheye taşımıştır. Bu tabloda, Türk kadınının Milli 


Mücadele ve vatanın kurtarılması yolunda yaptığı fedakarlıkları anlatılmaktadır. 


2 hitp://images.google.com.tr/imgres ?imguri—http://img142.imageshack.us/img142/1888/s103dg3.ipg&imgrefurishtt 
p//www.painboard.us/ataturk-ve-kurtulus-savasi-muzesinden-tablolar- 

k102160.html&h—294 &w—430&57115&hi—tr&start—39&tbnidCOgyzONXH, bkJM:&tbnh-86&tbnw—126&prev—/ images 43Fgo3Datat625C3/625BCrkM2Btablolar(425C4425B 1 26start(43D20(426gbv63D226ndsp43D204 26h1963Dtr9626sağ63DN 

2 hitp://images.google.com.tr/imgres ?imguri—http://img142.imageshack.us/img142/1888/s103dg3.ipg&imgrefurishtt 
p.//www.painboard.us/ataturk-ve-kurtulus-savasi-muzesinden-tablolar- 

k102160.html&h—294 &w—430&57115&hi—tr&start-39&tbnidCOgyzONXH. bkJM:&tbnh-86&tbnw—126&prev—/ images 43Fg03Datat9425C3425BCrkM2Btablolar(425C4/425B 1 26start(43D20(426gbv63D226ndsp43D204 26h1963Dtr9626sa(63DN 
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Resim.4.3.10. Mustafa Kemal Paşanın TBMM'den Cepheye Uğurlanması 


“Tabloda (Resim.4.3.10.), Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce TBMM Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşanın Meclisten milletvekilleri ve halk tarafından cepheye uğurlanışı anlatılmaktadır. vi Milli Mücadelenin geçirdiği süreç belgesel niteliğinde resmedilerek hem halkın bilgilendirilmesi sağlanmış hem de verilen ulusal mücadelenin ve ulusal bilincin 


önemine dikkat çekilmek istenmiştir. 





Resim.4.3.11. Yunan Mezalimi 


2 'hitp://images.google.com.tr/imgres ?imguri—http://img142.imageshack.us/img142/1888/s103dg3.ipg&imgrefurishtt 
p./www.painboard.us/ataturk-ve-kurtulus-savasi-muzesinden-tablolar- 

k102160.html&h—294 &w—430&57115&hi—tr&start-39&tbnid-COgyzONXH. bkJM:&tbnh-86&tbnw—126&prev—/ images 43Fg03Datat025C3/425BCrkM2Btablolar(425C4425B 1 26start(43D20(426gbv63D226ndsp43D204 26h1963Dtr9626sa(63DN 
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Bu tabloda (Resim.4.3.11.), bir Batı Anadolu kasabasında Yunan ordusunun sivil halka yönelik yaptıkları katliam sergilenmektedir. ”“ Ulusal bilinç oluşturulurken kullanılan en önemli argumanlardan birisi de 'düşman” ile verilen mücadelede hep birlikte olma gerekliliği fikridir. O'nlar ve Biz'ler. Biz i doğuran yani Ulus yapan aidiyet hissinin pekiştirilmesi için geçmişte yaşanan ortak acıların hafızalarda diri 


tutulması gereklidir. 


Bir ulus olabilmek için; ortak acıların ve ortak mutlulukların olması gerekmektedir. Beraber yapılan her iş mensubiyet duygusunu pekiştirir. Toplumsal hafızada, geçmişte yaşanılan her olayın nedeni ve niçini ile tutulması gerekmektedir. 
Cumhuriyet döneminde ulusal bilinç işlenirken, işgale karşı verilen ve zaferle 


sonuçlanan her cephe savaşı çeşitli varyasyonlarla defalarca işlenmiştir. 





Resim.4.3.12. Çanakkale Deniz Muharebeleri 


Bu tabloda (Resim.4.3.12.), Çanakkale Deniz Muharebeleri'nde İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı'na girişi ve Fransız Bouvet zırhlısının mayınlara çarparak ve Türk topçusu tarafından açılan ateş sonucunda batırılışı, tahlisiye sandalları 


ile geminin boşaltılması canlandırılmıştır. 


2 hitp://images.google.com.tr/imgres ?imguri—http://img142.imageshack.us/img142/1888/s103dg3.ipg&imgrefuri<htt 
p.//www.painboard.us/ataturk-ve-kurtulus-savasi-muzesinden-tablolar- 

k102160.html&h—294 &w—430&57115&hitr&start-39&tbnidCOgyzONXH, bkJM:&tbnh-86&tbnw—126&prev—/ images 43Fgo3Datat625C3/625BCrkM2Btablolar(425C4425B 1 26start(43D209426gbv63D2626ndsp43D204 26h1963Dtr9626sağ63DN 

'hitp://images.google.com.tr/imgres ?imguri—http://img142.imageshack.us/img142/1888/s103dg3.ipg&imgrefurishtt p.//www.painboard.us/ataturk-ve-kurtulus-savasi-muzesinden-tablolar- 

k102160.html&h—294 &w—430&57115&hi—tr&start-39&tbnid-COgyzONXH. bkJM:&tbnh-86&tbnw—126&prev—/ images 43Fg03Datat625C3425BCrkM2Btablolar(425C4425B 1 26start(43D20(426gbv63D226ndsp43D204 26h1963Dtr9626sa(63DN 
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Resim.4.3.13. Çanakkale'de Savaş Arasında Günlük Hayat 


Bu tabloda (4.3.13.), Çanakkale Savaşı'nda Türk siperlerindeki gündelik hayat (Esir alınan Anzak askerinin tıraş edilmesi, Mehmetçiğin sıladan gelen mektubu okuması, bir askerin saz çalarak arkadaşlarını eğlendirmesi, arka planda ise Anzak 


askerleri ile Türk askerlerinin futbol oynaması) anlatılmaktadır.“ 





Resim.4.3.14. Büyük Zafer'den Sonra Türk Ordusu İzmir'e Girerken 


Bu tabloda (Resim.4.3.14.), 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşundan sonra, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yakın silah arkadaşlarıyla birlikte Türk 


ordusunun halkın coşkun gösterileri arasında İzmir'e girişi anlatılmaktadır. Geri planda 


*hitp://images.google.com.tr/imgres ?imguri—http://img142.imageshack.us/img142/1888/s103dg3.ipg&imgrefurishtt p.//www.painboard.us/ataturk-ve-kurtulus-savasi-muzesinden-tablolar- 

k102160.html&h—294 &w—430&57115&hi—tr&start-39&tbnid-COgyzONXH. bkJM:&tbnh-86&tbnw—126&prev—/ images 43Fg03Datat625C3425BCrkM2Btablolar(425C4425B 1 26start(43D20(426gbv63D2626ndsp43D204 26h1963Dtr9626sa(63DN 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ise İzmir Hükümet Konağından Yunan bayrağının indirilerek Türk bayrağının göndere çekilişi ve İzmir şehrinin alevler içinde yanışı resmedilmiştir. Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'in işgalden kurtarılması Çanakkale savaşları”ndan sonra özel bir yere sahiptir. İzmir işgalden kurtarıldığında Türk Ulusu bağımsızlığına tekrar kavuşmuştur. 
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'de Ulusal bilinci oluşturma eyleminde çoklukla Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyete gelinen süreçte verilen mücadeleleri konu 


almıştır. 
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SONUÇ 


1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ulusalcılık fikri”, tüm dünyada geniş 
yankı buldu. Özellikle 20. yy, Dünya'daki ulusalcılık fikrinin en yoğun şekilde kendisini gösterdiği dönemdir. Bu yüzyıla kadar gelinen süreçte, emperyal yapıdaki büyük devletlerin sömürge mücadeleleri iyice şiddetlenmiş, rekabet tüm dünyayı sarsacak, pek çoğunu da içine çekecek şekilde I. Dünya Savaşı'nı hazırlamıştır. 1. 
Dünya Savaşı'na giden birkaç yıllık süreçte Ulusalcılık; bir emperyal ülkenin bir diğer emperyal ülkeye ait sömürgelerdeki farklı etnik unsurları baş kaldırmalarını tahrik etmek için kullanmış ve bir ölçüde de etkili olmuştur. Bu yüzden, dünyadaki yükselen 


ulusalcılık fikrinin etkisi en fazla imparatorluklar üzerinde etkili olmuştur denebilir. 


1914 tüm bu gelişmelerin topyekün bir savaşla neticelendiği yıldır. Dört yıl gibi 
uzun süren bu savaşta, dünya büyük bir yıkım ve şiddetle çalkalandı. Savaş sonunda kaotik bir dönem başladı, öncesinde imparatorluk olan ( Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı ) devletler sömürgelerini kaybederek parçalandı hatta işgal edildi. 
Savaşı kaybeden taraflar da kazanan taraflar da yaşadıkları tahribatı sorgulamaya başladılar. Ortak çözüm yolu *ulusallaşmak” olarak kendini gösterdi. İdeolojik adı ne olursa olsun ( Faşizm/Komünizm ) hepsinin ortak çıkış noktası, toplumunu içine 


düştüğü buhrandan kurtarmak, yeniden eski parlak günlerine kavuşmaktı. 


Konumuz, 20. yy'daki Ulusal yapılanmaların resim sanatı üzerine yansımaları olduğu için, sanatı etkileyen gelişmeleri gözden geçirmek ve ulusalcı yönelişin sosyo- kültürel hayat üzerindeki etkileri ve bu etkileri ortaya çıkaran sebepleri de irdelemek bir gereklilikti. Sosyal yaşamı, dünya görüşünü etkileyen bir olgunun, kültürü de 


kapsayacağı ve doğal olarak kültürel bir eylem olan sanata da yansıyacağı muhakkaktır. 


Sanat, yüzyıllar boyu bir propaganda malzemesi olmaktan alıkoyamamıştır kendisini. Bunun en önemli sebebi onun taşıdığı evrensel anlatım dilidir. Söz konusu ulusallaşmak, yani ideolojik bir yaklaşım olunca da propaganda kaçınılmazdı. Bununla beraber sanatı ortaya koyan sanatçının da toplumun içinden bir birey olarak bu 


etkileşimden kendisini yalıtması düşünülemez. 





il Bu tarihi 1776 Amerikan Devrimi'ne kadar götüren, hatta bu devrimin Fransız İhtilaline ilham kaynağı olduğunu iddia edenler olsa da, Amerikan Devrimini ortaya çıkaran fikirsel altyapı Ulusalcılık değil Yurtseverliktir. 
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20. yy'daki ulusalcılık fikrinin, şiddetle taraf bulması neticesinde Avrupa'da ( Almanya, İtalya, İspanya ) Faşizm, Rusya'da da Çarlık rejimini yıkan sosyalist ulusalcı bir yaklaşım olarak Komünizm iktidara gelmişti. Her iki yorumlanışta da amaç; ulusal bilinçlenmeyi sağlayarak, I. Dünya Savaşı'nın yapmış olduğu tahribatı aşmak, yeniden kalkınmaktı. Almanya ve İtalya ulusalcı fikirlerle iktidara gelmiş hükümetlerce yönetiliyor, bu ulusalcı güçler, kendi toplumlarını ulusal bilince kavuşturmak için yoğun şekilde çalışıyorlardı. Rusya'da da, bir devrimle iktidarı ele geçiren ulusalcılar aynı mantıkla şiddetli bir ulusal bilinç oluşturmaya uğraşıyorlardı. Avrupa ve özellikle de Rusya'daki okuma yazma bilmeyenlerin ( Şe 80 ) oranı düşünüldüğünde bu bilinci vermede görsel anlatımın, dolayısı ile sanatın rolü önem kazanıyordu. İtalya'da bu daha avangard bir dil olan Fütürizm oldu. Almanya avangard akımları tümden yıkıcı bularak toplumcu gerçekçiliği ( 1930'lar toplumcu gerçekçiliğin ortaya çıktığı dönemdir ) , Rusya'da ise ilk başlarda Komünizmin ateşli savunucuları ideologları olarak Konstrüktivistler ortaya çıksa da, Stalin'in pragmatik yaklaşımı, sosyalist gerçekçilikte 


karar kılmıştı. 


Anlatım dili her ne olur ise olsun sanatın dili kullanılarak yapılmak istenen ulusal yapılanma çerçevesinde, topluma ulus bilincini vermek, ulus içindeki rollerini 


belletmek ve belirlenen strateji doğrultusunda yönlendirmekti. 


Amerika'da, ulusalcılık fikrinin yansıması çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Faşizm ve Komünizmin, ulusalcı bir yöneliş olmakla beraber yayılmacı yapısı karşısında, A.B.D. kendisine özgürlükçü ulusalcılık ( Liberallik ) fikrini yol olarak belirlemiştir. Sosyo-ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanan Amerika, kendisini halen daha kültürel anlamda Avrupa'nın gölgesinden kurtaramamıştı. 20. yy başlarında ulusalcılık fikrinin yoğunlaşması ile birlikte Avrupa'ya kültürel anlamda savaş açan ve bağımsızlık mücadelesi veren Amerika, Avrupa'daki faşist baskıdan kaçan sanatçıların kullandığı Avangard soyut sanat üslubunu timden ulusal kimliği ile özdeşleştirme yolunu seçti. A.B.D.'nin soyut sanatta bulduğu; kendi özgürlükçü ulusal anlayışını ifade edebileceği “özgür bir sanat” olmasıydı - ki Amerika bunu yaparak Avrupa'dan kültürel anlamda bağımsızlığını ilan etmekle kalmamış, aynı zamanda Batı medeniyetinin yeni 


merkezi olma rolünü de elde etmiştir. 
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Tabii ki bütün dünyayı etkileyen ulusalcı yönelişin şu an yaşamakta olduğumuz Türkiye'yi ve varisi olduğu Osmanlı İmparatorluğunu etkilememesi de mümkün olamazdı. Osmanlı'da bu dönemde etki sahasını kaybetmiş, ulusal bilince yenik düşmüş, parçalanmıştı. Fakat ardından ulus devlet bilincinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş; bu yeni devlette imparatorluk döneminde etkisini kaybeden ulus bilincini yeniden canlandırmak, ulus devlet anlayışını güçlendirmek için resim sanatını 


kullanmıştır. 


Sonuç olarak; ulusal yöneliş, toplumları sosyo-kültürel anlamda etkileyen bir olgu olduğuna göre ve sanatında kültürün ana dinamiği olması vasfıyla, bir etkileşim kaçınılmazdır. Bu çalışmada amaç; bir anlatım dili olarak ve doğası gereği 'taraf * olan sanatın, bir yüzyılı etkileyen ulusalcılık fikrinden etkileşimini, edilgenken etken konumuna geçişini ( veya geçirilişini ) incelemektedir. Zira sanat, insan oğlu var oldukça, fikirler var oldukça, yerine göre özgün ama evrensel bir anlatım dili olarak, kültürün vitrini ve aynası olmaya devam edecek ve her zaman merkezdeki yerini 


koruyacaktır... 
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